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YURTSEVER 


ODTÜ AÇILSIN! 
HASAN TAN 
DEFOLSUN ! 


ODTÜ”YÜ SERİCİLİĞİN 
KALESİ YAPMAK İÇİN, 
GERİCİ FAŞİST KARMASI 
MC. VE MÜTEVELLİ HE- 
YETİ, FAŞİST HASAN TAN” 
I REKTÖR OLARAK ATA- 
DI. 


FAŞİST HASAN TAN, 
REKTÖR OLUROLMAZ ÖĞ 
RENCİLERİ DİPÇİKLET- 
TİRDİ. GERİCİ OYUNLA- 
RINI TEZGAHLAMAYA 
BAŞLADI. 


AMA KÖKLÜ BİR İLERİ- 
Cİ, DEVRİMCİ GELENEĞE 
SAHİP OLAN ODTÜ ÖĞ-RENCILERI, ÖĞRETİM GÖ REVLİLERİ, İŞÇİLERİ VE ÇALIŞANLARI ÖRNEK 
BİR DAYANIŞMA GOS- 
TERDİLER, GÖSTERİYOR- 
LAR. İLERİCİ, DEMOK- 
RATİK KURULUŞLAR VE DEMOKRATİK BASIN 
ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
YANINDA SAF TUTTULAR. 


SOMUT BIR OLAYDA U- 
LUSAL DEMOKRATİK KU-RULUŞLARI EYLEM BIR- 
LİĞİ, FAŞİST HASAN TAN” 
IN DEFOLMASINA KADAR SÜRECEKTİR! 


ODTÜ. GERİCİLİĞİN KA- 
LESİi OLMAYACAKTIR 


EDİRNE 


(i.Y.G. EDİRNE BÜROSU) 

İşçi sınıfımızın demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK” ın gelişimini engelleyemeyen, her geçen gün DİSK'in saflarının sıklaşıp genişlemesinden huzursuz olan gerici güçler saldırılarında tek tek işçileri hedef alıyorlar,bu yolla DİSK'e olan akışın önüne geçmeye çalışıyorlar. Bunun son örneği Edirne'de görüldü. 

15. 2. 1977 tarihinde DİSK'in «DMG yi ezdik» faşizme geçit yok», «Yaşasın DİSK» gibi pul afişlerini yaptıştıran ilerici bir is çi hiç bir gerekçe gözetilmeden alınıp götürülmüş, karakol, kara kol gezdirildikten sonra, 34 saat gözaltında (tutulmuştur. Üstelik karakolda feci şekilde dövülmüş, gece evi aranmıştır. 

İlerici işçi arkadaşa yönetilen bu anti-demokratik uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Faşist baskılar demokratik güçleri yıldıramayacaktır, işçilerin devrimci sendikalarda örgütlenmelerinin önüne geçemeyecektir! 


Faşist çeteler ilericileri, demokratik güçleri kararlamada en aşağılık yönteme,yalan ve demogojik açıklamalara baş vurmak- tan kaçınmıyorlar. Tekirdağ Öğ retmen Okulunda okuyan ilerici kız öğrencilere gelen bir takım yoz fikirler içeren mektuplar, ya- 
'ancılığın bir silah olarak kullanılmasının can alıcı bir örneğidir. 
Kız öğrencilere sözde «aşk mektupları» gönderen faşist koman 


, dolar bir takım amaçları gözeti- 


yorlar. 

Böylesi bir yola başvurma- nın sonuçları iki biçimde kendisini gösteriyor. Birincisi gelen mektupları kontrol eden okul yönetiminin kız öğrencileri suçsuz yere cezalandırması; İkincisi, durumdan haberdar edilen öğrenci velileri ile ilerici kız öğrencilerin arasının açılması. Böylece öğ renci velileri ile çocukları arasında kuşku tohumlarının serpilme- si. 

Kız öğrencile” kendi araştırmaları sonucu, adreslerinin Ülkü Ocaklı komandolar tarafından 


gizlice alınıp şehir dışından pos- / ta'andığını tespit etmişlerdir. 
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7 Konuyla ilgili olarak bir forum 
düzenliyen ilerici kız öğrenciler, okul yönetiminin daha bilinçli hareket etmesini istemişler, olayı nefretle kınamıs'ardır 


Bu olayında gösterdiği «gibi faşist ideolojinin yalan ve de mogojiye olan gereksiminin so nu yoktur. 
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Balabanköy Sosyal ve Kültüre! 
Dayanışma Derneğinin il. olağan 
kongresi geçtiğimiz 12. 2. 1977 
tarihinde yapıldı. Kongre çevre köylerden katılanlarla yığınsal bir 


foruma dönüştü. Bu yığınsallık başta muhtar olmak üzere köyün gericilerini (korkuttu. Gericiler kongreyi engellemek için her yola başvurdular, Kongrenin yapılacağı salon sahibine salonunu ver memesi için baskı yaptılar. 


Fakat kongreye katılan köylü- . 


lerin güçlü karşı çıkışının köydeki tüm ilericilerin protestosuna dönüşmesiyle gerici güçler amaçlarına ulaşamadılar, kongre başarı ile sona erdi. 

Kongrenin ileriye dönük ve yığınsal bir biçimde coşkuyla, 1- 


maocu-bozkurtların İl aleyhine açtıkları kampanya karşı devrimci maskelemek içindir 


yüzlerini 


TÖB-DER, TÜTED ve TÜM 
DER'in 5 Şubat günü Ankara'da “düzenledikleri «Ekonomik-Demok- 


ratik Haklar Miting ve Yürüyüşü» ” 


. nde maocu provokasyon gerici güçlerin saldırısına olanak tanıdı. 
«Sikiyönetim kumandanı» gibi davranan MC'nin Ankara Valisi Durmuş Yalçın üç örgütü de süresiz kapattı. Kamuoyunda olayın sorumlusu maocu faşistlere karşı tepki ve nefret arttı. Bir çok ilerici yurtsever aydın maoculuğun karşı-devrimci özünü gördü .Konuyla ilgili olarak yazılar yazıldı. Yayınlar yapıldı. Demokratik kuruluşlar, ilerici basın ve yazarlar, maocu bozkurtların provokasyonunu lanetlediler. 

Örgüt yöneticileri bu anti-demokratik kapatma kararına karşı Danıştay'a başvurdular. Danıştay 12. Dairesi yürütmeyi durdurdu. Gerici-faşist karması MC Danıştay kararını uygulamamak- ta yine ayak diredi. 200 binden fazla üyeye sahip, üç örgütü açmamak için maocu bozkurtların yarattığı provokasyonu kullanma- ya çalıştı. Ancak, demokratik kamuoyunun direnişi, karşı-devrimciler cephesinin oyunlarını bozdu. Üç örgüt de açılmak zorunda kalındı. 

İşbirlikçi-tekelci burjuvazi bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Ağırlaşan ekonomik-politik bunalı mın yükünü emekçi halka çektir mek, sömürü, talan, soygun ve yalan düzenini faşist bir dikta i- 


le daha rahat sürdürmek için sistemli bir provokasyon ve saldırı planı uyguluyor. Faşist MHP ve 


” Ülkü Ocaklı katillerin işledikleri - 


cinayet 160'ı aşmış, faşist terör sokakta rahatça gezme olanağını ortadan kaldırmışken, maocu saldırı ve provokasyonlar emaocu-leninci» çatışmasıymış gibi yaymaya çalışılıyor. Faşist çetelerin silahlı saldırılarını «sağ-sol» çatışması (1) yalanı ile sürdüremeyeceğini anlayan egemen güçler, bu kez «maocu-leninci »çatışması» (1) paravanası altında faşistleri temize çıkarma uğraşındalar. 

Ve bu konuda haklı olduklarını kanıtlamak içinde maocu bozkurtları, ilericilerin üzerinə, yığın eylemlerine saldırtmaktan geri durmuyorlar. 

Bunun son ve canlı örneği Ankara Mitingi. Miting alanına alınmayan maocu bozkurtlar taşla, zincirle, sopa ile silahla halka ve ilericiler üzerine saldırdılar. Birçok kişi yaralandı. Saldırganlarla birlikte polis halkı copladı. Yüzlerce kişi gözaltına alınıp işkence gördü, Lice'li öğretmen A. Baki Kaymak hâlâ kayıp. 
Ne olduğu bilinmiyor. 

Bunlar halkın gözü önünde olan, yüzlerce kişinin yaşadığı olaylar. Saldırganların niyeti, kimliği ve iplerinin kimin elinde olduğu belli. Buna rağmen olaydan sonra yayın organlarında ciyak ciyak bağırmalar, «İiGD'li 


sosyal faşistler silah kullandı türünden ihbarlar, yalan ve demogojiyle olayı çarpıtmaya kalkmaları maocuların zavallılığının bir kanıtı. İGD düşmanlıklarına, İGD aleyhindeki propagandalarında yeni bir yöntem: Kamuoyuna «İGD'li sosyal faşistler» bizi dövüyorlar türünden yakınma, Maocuların yakınması, Ankara Mitingi'nde suçüstü yakalanmanın dayattığı kendini temize çıkarma duygusundandır. İGD hareketinin hızla gelişmesinden, bu gelişim süreci içinde gençlik kesimlerini maoculuğun çarpık-gerici görüşlerinden çekip almasındandır. 


Maocuların artık saklanacak, yalan ve demogoiiyle kitleleri uyutabilecek yüzleri kalmamıştır. 
Onlar ilerici hele hele devrimci hiç değillerdir. Onların solculuğu egemen güçlerin «sol» kolu olmaktır. Egemen güçlerin sağ kolu Ülkü ocaklı faşistlerin gücü- nün yetmediği yerde ilerici, demokratik güçleri (provokasyona getirme görevini üstlenmektir. 

Egemen güçler ne yaparlarsa yapsınlar, hangi gerici yönteme başvururlarsa vursunlar ilerici güçleri susturamayacaklardır. İşçi sınıfının öncülüğünde tüm ulusal demokratik güçlerin gelişen birliği işbirlikçisini de, komandosunu da, maocusunu da ezip geçecektir! DGM'yi ezdiği gibil... 


. 


nançla ve tüm engelleme girisimlerine karşın başarıyla gercekleştirilmesi, faşist tırmanışın had safhaya ulaştığı bu dönemde gerici güçlere yöremizde vurulan bir darbedir. 

Balabanköy Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği'ne bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. 


ÇORUM 


Çorum'da uzun zamandır geri ci ve faşist güçler polisle işbirligi halinde terör havası estiriyor. 
Faşistler tarafından bir süre önce bıçaklanan iki öğrenciden birisinin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. İlerici, devrimci öğrenciler okullara gidemiyorlar. 

Tüm baskıları kınamak, gençliğe can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması için öğrenci velileri tarafından bir miting düzenlendi. Bu mitingde atılacak sloganlar önceden, imza karşılığı saptanmış olmasına rağ men maocu bozkurtlar her yer de olduğu gibi burada da disipli- ne uymayarak kendi karşı-devrimci sloganlarını atmaya başladılar. Bu arada çarşı içinden geçerken faşist Ülkü (Ocaklarına mensup kişilerin maocu bəşkurtları alkışladıkları görüldü. Halkta şaşkınlık yaratan bu durum aslında bir gerçeğin en güzel bir biçimde gözler önüne serilmesiydi. 
Kitleden en ufak bir destek göremeyen, faşistlerin alkış tuttukları maocular ilerici, yurtseverlerin miting alanını terketmeleriyle yapayalnız kalıverdiler. Ankara'da Tandoğan meydanında gerçek 


ŞUBESİ 


Gün geçtikçe yığınsallaşan, yeni şubeler açan İlerici Gençler Derneği (İGD)'nin saflarına Beşiktaş şubesi de katıldı. Uzun bir süredir kuruluş (hazırlıkları sürdürülen İGD Beşiktaş Şubesi 
10 Şubat 1977 günü dernek bi- 


çıldı. Çok sayıda demokratik örgüt temsilcisi ve konuğun katıldığı açılış töreni İGD Genel Başkanı A. Muhtar Sökücü'nün konuşmasıyla başladı. Ahmet Muhtar konuşmasında İGD'nin doğu- şu ve gelişiminden kısaca bahsetti. Daha sonra İGD Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Boz söz aldı. Mehmet Boz'dan sonra kürsüye (Beşiktaş Şubesi Başkanı Mehmet Koç çıktı. Mehmet Koç konuşmasında Beşiktaş bölgesindeki somut duruma değinerek, kendilerini bekleyen görevlerin ağırlığına işaret ederek bu ağır ve onurlu görevin altından kalkmak için İGD Beşiktaş Şubesi olarak tüm güçleriyle özverili bir çalışma sürdüreceklerini söyledi. Çeşitli demokratik örgütlerden gelen kutlama mesajlarının da okunduğu açılış toplantısı, tam bir örgüt disiplin ve anlayışı içinde son buldu. 


Öte yandan İGD Beşiktaş Şubesi kuruluşuyla ilgili olarak «Emekçi Halkımıza» başlığını taşıyan bir bildiri yayınladı. İGD üyeleri tarafından Beşiktaş bölgesindeki okullarda ve caddeler- de dağıtılan binlerce bildiri halkın yakın ilgisini çekti. Bildiri. 


İGD BEŞİKTAŞ 


nasında düzenlenen bir törenle a- . Gençliği susturmak, 


yüzlerini gösteren maocu boz kurtların maskesi Çorum'da, bir kez daha iyice düştü. 


ORDU 


Faşist saldırılarda dikkati çeken önemli bir nokta okullarda saytları ilerici, yurtsever öğrərcilgye oranla çok az olan faşist saldırganların seyyar ekipler halinde bir kentten diğer bir kente taşınarak faşist saldırıları yaygınlaştırmalarıdır. Gönderdikleri haberde Ordu Teknik Bilimler Yüksek Okulunun ilerici öğrencileri aynı konuya değiniyor. Okulların- da faşist saldırıların Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelen Ülkü Ocaklı komandolarca yürütüldüğünü belirterek özetle şunları söylüyorlar. 

«Faşist çetelerin nedeni olduğu olaylar sonucu okulumuz 15“ gün süre ile kapatılmış, gerekçesiz olarak 11 arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Yine ayni olaylar bahane edilerek Halkevi, TÖB - DER, Ordu Şubeleri ve OK-DER 
(Ordu İlerici Kültür Derneği) 3 
ay süre ile kapatılmıştır. Gözaltına alınan arkadaşlarımız aradan bir ay geçmesine karşın serbest bırakılmamışlardır. Ayrıca sanki Ordu'da mahkeme yokmuş gibi davanın Adana'da görüleceği kesinlik kazanmıştır.» 

Ordu'da olanlar diğer kentlerimizde sürdürülmekte olan baskı ve terörden ayrı değildir. Gözaltına alınan 11 ilerici, yurtsever genç derhal serbest bırakılmalı, kapatılan Halkevi, TÖB - DER, OK - DER derhal açılmalıdır! 


AÇILDI 


de genel olarak gençlik hareke tinden ve bu hareket içinde İGD nin konumundan sözedilmekte dir. Bildiri özetle şöyledir: 


«Gençliğe bu kadar yüklenilmesinin nedeni, gençliğin aktif; demokratik bir güç (olmasıdır.| yıldırmak, bir bölümünü «bireysel terörizmeş iterek, «anarşi var» çığlıkları altında sıkiyönetime gerekçe hazırlanmak istenmektedir. Fakat ilerici gençliğin en geniş yığınları bu oyuna gelmiyor, faşist saldırıları yığınsal bir biçimde göğüslüyor. Kitle gösterileri düzenliyor ve macöraci sapık akımlara yüz vermiyor. 

İGD işte bu savaşımın içinde yoğrularak gelişti, gelişiyor. 
Faşizme geçit vermemek (için, tüm ulusal demokratik güçlerle, işçi sınıfımızla sıkı bağlar kuruyor. Demokratik güç birliğini zedelemeye çalışan, gençlik içerisinde yuvalanmış anarşist, troçkist, maocu sapık akımlara karşı uzlaşmaz kir savaşım, veriyor. 
Sağdan ve soldan gelen çelmelere karşın savaşımı ve sayginlığı büyüyor. Artık haykırdığı belgiler, ülkemizin dört bir yanında yankılanıyor. Gençlik yıllardır özlemini çektiği örgütüne dört elle sarılıp gözü gibi koruyor. 

Bu birikim sonucunda, yurdun her yanında ilerici gençler örgütleniyorlar, İGD çatısı altında toplanıyorlar. Bu sonuçlardan biri olarak İGD Beşiktaş Şubesi kuruluşunu kıvançla açıklar.» 


ir 


" rulmasında, 


AHMET YILDIZ 
HALKEVLERİ GENEL BAŞKANI TABİİ SENATÖR 


— 18 yaşındaki gençlerimize oy hakkının yasalaşması için neler yapılabilir, bu konuda ki çalışmalar hangi aşamadadır? 
C.H.P.'nin girişimleri ne zaman sonuç!anabilir? 

— 18 yaşındaki gençlerimize oy hakkının yasalaşması için, konunun gerçek niteliğini, karşıt görüşlerin amaçlarını ve bunun neler sağlıyacağını belirliyerek, kamuoyunun oluşmasın- da, bütün ilerici, aydın, yurtsever ve tüm değerlerin yaratıcısı olan emeğe gerçek değerini vermek isteyenler, etkin bir işbirliği yapmalıdır. 

Yaşadığımız bunalımın baş nedeni olan parlementonun bugünkü bileşimi, bu hakkı gençlerimi- 


ze vermeye hiç de istekli görün- ğ 


memektedir. 

Her yerde, kurulu düzene karşı olan, çağcıl devrimsel değişimlere öncülük eden, yaşadığı: toplumda söz sahibi olmak isteyen, toplumsal oluşumu etkileyerek daha güvenli bir geleceği oluşturma özleminde bulunan ve aslında toplumun geleceği sayılan gençlerin, yasal ve bilimsel yeterliliği kazandıktan sonra bile, seçme hakkını kullanmalarını 
5 yıl daha (2 yılı askerlik) ertelemek, yalnız açık bir haksızlık değil, çağdışı ilkel eğilimin ve bencil çıkarcılığın toplumun ak yarınlarından üstün tutulmasının da bir kanıtıdır. 


Halk kitlelerinin uyanmasından, emekçilerin, devrimci aydınların örgütlenerek politikaya ağırlıklarını koymalarından korkanların, Kendilerini desteklemiyeceği inancı ile, burjuva çıkarlarının temsilcisi olan tutucu güçlerin, sürdüregeldikleri inatlı 


direnç, kamuoyunun baskısı ile 


ancak yenilebilir. 

Bilimsel ve yasal erginliği kabul edilen, kişiliğini kazanmış, bilinç düzeyi övünülecek düzeyde olan ve her yönden yeterli sayılan genç insanlara, bilinç düzeyi ne olursa olsun herkese tanınan bir hakkı çok görenlerin amaçlarını kamuoyuna anlatmak, onların dirençlerini yenmede en etkin yöntemdir. 

Bu yöntemle konu kitlelere mal edilip, kamuoyunun oluştubaşta gençlik, işçi ve memur örgütleri olmak üzere, bütün anti-emperyalist, anti- faşist kişi ve örgütlerle Parlementodaki demokrat yurtseverlerin, verimli bir düşün ve eylem birliği yapmaları sağlanabilir. 

Parlementoda en büyük par ti olan CHP'nin konu ile: ilgili yıllardır sürdürdüğü uğraşların başarısında, çağımızda çok etkin olan «Parlemento dışı muhalefetsin katkıları çok önemlidir. 

— Bilindiği üzere mart ayında seçmen listeleri asılacak. 
Yasanın mart ayına kadar çıkma- sı gerekiyor. Yasa mart ayına kadar çıkabilir mi? Çıkartılamazsa, 
18 yaşındaki gençlerimizin 1977 


AHMET YILDIZ 


HALKEVLERİ GENEL BAŞKANI 


« YASA MART AYINDA MECLİSLERDEN 


ÇIKMALIDIR» 


seçimlerine (katılabilmeleri için özel bir hüküm getirilebilinir mi? 
Bu özel hüküm nasıl olabilir? 
— Milyonlarca genç insanın 1977 seçimlerinde, oy kullanabilmesi Ag prg mart ayı içinde çıkafilması zorunluğu, kamuoyu baskısının yoğunlaşarak arttırılmasını gerektirmekte. 
dir. Yasanın gecikmesi halinde, bu yıla özgü özel bir hükümle de, gecikmenin sakıncaları gide- 


rilerek gençlerin seçime katılmaları sağlanabilir. 

— Kampanyamız hakkında neler öneriyorsunuz? Nasıl karşıladınız? Genel olarak görüşleriniz ve önerileriniz nelerdir? 

— İlerici Yurtsever Gençliğin girişimini övgü ve beğeni ile karşıladım. 

Toplumun en coşkulu, en canlı, en devinimci, en insancıl duygulu, en yenileşmeci, çıkarcılıktar en arınık, devrimsel değişimlere en istekli ve bu nitelikleri ile de, çıkmazlarımızın asıl kaynağı olan bozuk düzenden ve onun sürdürülmesi ile ancak, yaşayabilecek olan köhne düşün ve siyasal öğretiler müzesine kaldırılan görüşlere dayanan sistemlerden toplumumuzu arıtmada- ki savaşımı - önünde yürüyen gençliğimize seçme hakkının verilmesi, rejimimiz için de, geleceğimiz için de, yaşam gücü büyük olan bir güvenceyi oluşturacaktır. 

Her yönden erginliğe eriştiği kabul edilerek, bütün yükümlülük ve sorumlulukları, eksiksiz olarak, üstlenen ve beğenilmeyen davranışları da en acımasızca cezalandırılan gençlerimize burjuva 


SELÇUK AYHAN 
İGD İZMİR ŞUBESİ 
SEKRETERİ 


«18 YAŞINDAKİ 
GENÇLERE SEÇME 
HAKKI 
YASALAŞMALIDIR» 


demokrasilerinde bile, tanınan bir hakkın kiskanılması, devrimsel değişimi Anayasal kural haline getiren ülkemiz için, hiç kimsenin savunamıyacağı açık bir çelişkidir. 

Gençlik kesiminin, olağanın üstünde büyük, aydınlık oranı ile bilinç düzeyi de yüksek olması gerçeği, bu çelişkiyi, geleceğimize yönelik bir kasıt saymamızı gerektirir. 

İyi niyetli, savunduğu sisteme inançlı ve ulusal istencin en iyi biçimde belirmesinden korkmayanlar, gençliğe oy hakkı tanınmasını engellemezler. 

Ulusal istencin, daha geniş bir katılımla -belirlenmesinde, demokratikleşmenin hızlanmasında, doğrudan olamayınca dolaylı yollardan, egemenliğini sürdürme uğraşında bulunan burjuva ile onun siyesal destekçilerine Karşı, ileriye dönük oluşum doğ- 


rultusundaki bu önemli adımı ön- - 


lemeye çalışanların niyet ve amaçlarını halka iyice anlatmalıyız. 


Bu suretle, bozuk düzende ancak yaşayabilecek olan tutucu — burjuva — işbirlikçi egemen kesimlerin, rejimi tekellerinde bulundurmada yararlanageldikleri yasal engellerden birini, genel olarak, sömürüye, faşizme, emperyalizme ve tüm gericiliklere karşı olan ve büyük çoğunluğu- nun da toplumumuzu bu durumdan kurtarmayı önleyeduranları değil, ilerici - emekçileri destekliyeceği bilinen Türk Gençliğinin önünden kaldırmak için, halkın bilinçli desteği sağlanmış olur. 


Dünyada sınıf savaşımı kıyasıya sürüyor. Tarihin tekerleği diyalektik bütünlük içinde barış ve ilerlemeden yana olan güçlerin lehine kilometreler katediyor. Emperyalizme bağımlı ülkemiz de dünyadaki gelişimden alabildiğine etkileniyor. Faşist karması gerici MC'nin baskı ve terörüne karşı, işçi sınıfımız öncülü- 


ğündeki toplumsal muhalefet güçleniyor. Heyecanlı, 


dinamık, 


atılgan yapısıyla, düzenin sahtekârlığına olan tepkisiyle, yeniye olan özlemiyle, gençlik de bu savaşımın içinde etkin olarak yer alıyor. Etkin bir siyasi potansiyel olarak, işçi sınıfının yanında 


mücadeleye katılıyor. 


Gençliği bu savaşımın dışında tutmak isteyen gerici egemen çevreler olmadık tertiplere başvuruyorlar. Onların kendi siyasi tercihini yapmasına bile engel oluyorlar. 

Bugün çiçeği burnunda faşist kurşunların önüne sürülenler, zindanlarda çürütülenler, idam sehpalarına çıkarılanlar, can güvenliği ve öğretim özgürlüğü kaldırılanlar gençlerdir. 

Bugün burjuvazinin ucuz isaücü deposu olarak kullanılanlar, sendikasız, sigortasız, eğitimsiz, ağır bir sömürü mekaniz. 
masının altında inlevenler qenclerdir. 

Bugün 18 yaşına gelmelerine karşın, seçimlerde oy kullanma hakları bile olmayanlar da yine gençlerdir. 

Böylesi karanlık bir dönemde derneğimiz, kendi programın da olan 18 yaşında seçme hakkının yasalaşması için mücadele bayrağını yükseltiyor. İlerici gençlik bu savaşımda inançlıdır, ka- 


rarlıdır. 


UĞUR ALACAKAPTAN 
CHP ANKARA 3 


SENATÖRÜ 


«DEMOKRASİYE 
İNANAN HERKES 

BU KAMPANYAYI DESTEKLEMELİDİR» 


Bilindiği gibi 18 yaşını bitirmiş gençlere oy hakkı verile- 


bilmesi yürürlükteki 


yasaların değiştirilmesine bağlıdır. CHP 


bu amaçla hazırladığı bir yasa önerisini Millet Meclisi Başkarlığı'na vermiştir. Bu öneri yine CHP sayesinde Millet Meclisi Danışma Kurulu'nun hazırladığı özel gündeme girmiş bulunmaktadır. Bütçe tasarısının Millet Meclisi'nden çıkmasından sonra görüşülecek ilk öneriler arasında yer almaktadır. Bu ne: denle Mart ayı içinde görüşülebileceği kanaatindeyim. Yasa Mart ayı içinde çıkabileceği için, 18-21 yaş arasındaki gençlerimizin 1977'de yapılacak seçimlere katılabilmesi öneriye özel bir hüküm konulmasıyla olanak içine girebilir. Öyle sanıyorumki, 1973'de olduğu gibi bir günlük sokağa çıkma yasağı ko- 


narak hem gençlerin, hem de şu ya da bu nedenle kütükler2 yazılamamış olanların oy kullanmaları olanağı yaratılabilir. 


18 yaşını bitirmiş gençlere siyasal seçimlerde oy hakkı 
kullanması amacına yönelik, kampanyanızı son derece olumlu karşılıyorum. Esasen CHP bu görüşü çok uzun bir süredir sa vunmaktadır. Hukuk alanında her türlü işlem ve eylemine hukuksal geçerlilik tanınmış olan, hatta bir suç işlediğinde.ölüm cezasına bile çarptırılan 18 yaşını bitirmiş bir gencin oy kullanamaması” aklın alabileceği bir şey değildir. Dünyanın uygar bir çok ülkelerinde 21 yaşını bitirenler milletvekili 25 yaşını Bitirenler senatör olur, 30 yaşına varmarıış genç kuşak mensupları kendi partilerinin yönetim sorununu üstlenirken Türkiye'de gençlere oy hakkı bile verilmemesi bunların temsil ettiği gücün korkusuyla”“izah edilebilir. Halkın gücünden kork- 


mayan ve demokrasiye lemeye çağırmak lazımdır. 
. a. 


inanan herkesi bu öneriyi 


destek- 


KOCAELİ'NDEN 14 DEMOKRTİK KURULUŞ «18 YAŞINDA SEÇME HAKKI 


YASALAŞMALIDIR» 


1977 yılında yapılacak olan 
genel seçimler yaklaşırken gençliğin önemli bir sorunu da güncellik kazandı. 

Yasalarımızda 18 yaşını dolduran bir vatandaş her türlü hakkı kullanma ehliyetine sahip olmasına rağmen, oy kullanma hakkından yoksun bırakılması anlamsız, anlamsız olduğu kadar da demokratik olmayan çağ dışı bir uygulamadır. 

Baskı ve sömürü düzenine karşı yiğitçe direnen ve sayıları hayli kabarık olan gençliğin politik" tercihini yapması, gerici - faşist güçleri ürkütmektedir. İşçi sınıfının yolunda hızla gelişen gençlik hareketi onları korkutuyor. Biliyorlar ki gençlik onları istemiyor. > 

Gençliğin, 18 yaşında öldürülme, işkence görme ve hatta idam edilme haklarını onaylayan parlemento, 18 yaşında oy kullanma hakkını da onaylamalıdır. 
Bir an önce gençliğin en doğal isteği olan oy kullanma hakkının yasalaşması gerekmektedir. 

Bu yolda tüm ilerici - yurtsever, demokrat kuruluş ve kişileri aktif mücadeleye çağırıyoruz. 

Kocaeli Devrimciler Birliği Genel Başkanı Ahmet ALPAY, Genel - İş Kocaeli Şube Başkanı Ali EKER, Petkim - İş Kocaeli Şubesi Başkanı Salih EFE, Aster - İş Kocaeli Bölge Temsilcisi A. 
Cihan ÖZARI, TÖB - DER İzmit Şube Başkanı İrfan TUNELİ, Kocaeli Devrimciler Birliği Gölcük Şube Başkanı İsmet ERKLİ, Bar- 


der - İş Kocaeli Bölge Temsilcisi Ali YILMAZ, Kocaeli Yüksek Öğrenimliler Derneği Başkanı Rahmi ÖNEN, Maden - iş 7. Bölge Temsilcisi Fehmi ALTUN, TÖB - DER Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Yücel ZENGİN, İlerici Kadınlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Canan ARSLAN, TÜM -- DER Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa ESER, Baysen - İş Sendikası Ferhan ŞENSOY, TÜS - DER Kocaeli Şubesi Başkanı Ali DEMİR. 


ILERİCİ yurtsever GENÇLİK AYINLARI EMEKÇI GENÇLİK 
DİZİSİ : 1 
Dünya Sendikalar Konferansı 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mİ ə: ld. 


gerici mütevelli 


heyetine hayır/ 


ODTÜ kurulduğu 1956 yılından bu yana yoğun eleştirilere sahne olmuş bir üniversitedir. 
Demokratik -güçler ODTÜ'ne ta başından karşı “çıkmışlar, sözü geçen üniversitenin Amerikan emperyalizminin güdümünde, çokuluslu şirketlerin Ortadoğu bölgesinde ucuz teknik eleman ih- 


tiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu bugüne dek savuna gelmişlerdir. Haklı tepkilerin odak noktasını, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin özerk bir üniversite olmayışı ve özerkliğin önündəki en bövük engel olan «Mütevelli Heyeti» oluşturmuştur. (Mütevelli Heyeti uygulama. 
sı A8D'de bəz: belirli kurumla- 
"ın, maddi yardımlarıyla Okuru. 
len üniversitelerin yönetimlerin- de yatırım sahiplerine ayrıcalık tanıyan, yönetime onların da ortak olmasını sağlıyan düşüncenin bir ürünüdür.) 

ODT)”nür: hukuki kılıfı olan 
1959 tarihli 7307 sayılı yasaya 
göre mütevelli heyeti, üniversitenin kendi üyeleri tarafından seçilmeyen, Milli Eğitim Bakanı'nın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanan 9 kişiden oluşmaktadır. 
Aynı yasaya göre Mutevelli Heyetine seçilebilmek - için gerekli 


” koşul; gençliğin yetişmesine ilgi 


göstermiş, geniş kültür anlayışına sahip, iyi karekterde «seçkin Türk vatandaşın (özel şirket temsilciliği, sermayenin has adamlığı) olmaktır. Mütevelli Heyetinin ODTÜ'nü bir. derebeylik anlayışı içinde yönetmesine ola- 


nak tanıyan anti-demokratik yetkileri ise şunlardır: 

© Başta rektör dekan, bölün başkanları olmak üzere tüm yönetim kademelerini atamak, 

© Atadığı yöneticilerin işlerine istediği an, sudan bahanelerle, keyfi kararlarla son verebilmek, 

€ Akademik kariyeri de bulunmaya bilen bu kişiler öğretim üyelerinin demik unvanlarının ni onaylayıcısı dJurumundadırlar. 


© Mütevelli Heyeti kendi isteği doğrultusunda, kapsamı kendisi tarafından belirlenen yö- 


netmelikleri istediği an çıkar- 


tabilir; 

© ODTÜ'nün mal varlığını (arazi, nakit, yapılar, labaratu- var) istediği gibi kullanabilir. 


Bu yetkilerini, en Amerikancı, işbirlikçi iktidarlardan DP döneminde çıkarılan 7307 sayılı yasadan alan değişik dönemlerin mütevsliilerinin keyfi uygulamaları sonucunda, bu güne dek onlarca öğretim üyesi yok yere görevlerinden alınmış, ilerici olma vasfı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin üniversite de kalabilmelerinin karşısına dikilmiştir. 

Aynı anlamsız gerekçelerle okuldan uzaklaştırılan 25 öğretim üyesinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi geçen sene Mü- 


tevelli Heyetinin yetkilerini ince- 


lemiş, aldığı kararla (mütevelli Heyetinin rektör dışında atama yapma ve görevden alma yetkilerine son vermiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı Mütevelli Heyetinin yetkilerinin kısıtlanması açısından olumludur. 
Yalnız o unutulmaması gereken 


(Devamı 3-“ de) 


HASAN TAN ODTÜ'YE 
REKTÖR OLAMAZ?! 


Gerici-faşist karması MC'nin güdümündeki Mütevelli heyetinir: atadığı Hasan Tan, daha rektörlügüne başladığı ilk günde landarmayı öğrencilerin üzerine sürmüş, -öğrencileri dipçikletmiştir. 
Toplanan öğretim üyeleri çeşitli kurullarda Hasan Tan'ı tanımadıklarını belirtmişler, derhal istifasını istemişlerdir. Hasan Tan istifa edenedek eğitime ara vermişler ve rektörlüğün önüne ka- 


Militan okuyucular görev başına? 


binlerce abonemize binleri katmak, gazetemizi güçlendirmek için: “ABONE BULMA VE 


GAZETEMİZİ GÜÇLENDİRME KAMPANYASI”'NA 


KATILALIM/ 


Okuyucu arkadaş!En az 2 abone bulmalısın! 


dar bir yürüyüş yaparak Hasan Tan'ı protesto etmişlerdir. Kendisine güven oyu verilmeyeceğini iyi bilen Hasan Tan, üniversite konseyini toplamayı reddetmiştir. Fakat kendi insiyatifi ile toplanan konsey, Hasan Tan'ı tanımadığını belirtmiştir. Ayrıca 6 
kişilik bir kurul oluşturarak okuldaki akademik sorunlardan bu kurulun sorumlu olduğunu ilan etmiştir. Öğrenciler ise, her gün yığınsal olarak okula gitmişler, fakat derslere girmemişlerdir. 


: Her gün bölüm forumları yapıl- 


mış, okul çapında "genel forumlar düzenlenmiş, tartışmalar açılmıştır. Beklenmedik zamanlar- da şehirde yığınsal mitingler konmuş, afişleme yapılmış, ODTÜ sorunu her yönüyle tüm kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır. 
Bütün bunların karşısında gerileyen Hasan Tan, okulu kapattı. 
Okulun kapatılmasında amaç çok yönlüdür. Bir yanda yurtların boşaltılması sırasında ODTÜ öğrencilerinin istedikleri oyuna düşebilecekleri umudu, diğer yandan da öğrenciler okul içinde iken yapamadıkları işçiler ve öğretim üyeleri üzerindeki oyunların okulda öğrenciler yok iken yapılması bunların başında geliyor. Garçekten, okulun boş oldu- 


ğu bu ortamda iğrenç yüzü ODTÜ işçileri tarafından defalarca teşhir edilmiş sarı ODTÜ - SEN tekrar harekete geçirilmiş, öğretim üyeleri üzerinde bir takım oyunların söylentileri dolaşmaya başlamıştır. 

ODTÜ öğrencileri, maocuların bitmek tükenmek bilmeyen «aktif direniş» yaygaralarına karşın kendilerine düşen sorumluluğun bilincinde hareket etmişlerdir. |- LERİCİ yurtsever GENÇLİK gazetesinin bundan önceki sayıların- da da belirttiği gibi, maocular dışındaki tüm ilerici, yurisever demokratların eylem birliği hayata geçirilmiş, ODTÜ öğrencileri burjuvazinin istediği oyuna düşmeden, fakat direnerek yurtları boşaltmıştır. Jandarmanın verdiği mühletten daha sonra bir forum yapmışlar ve orada bulunan öğretim üyeleri, CHP'li parlementerler ve öğrenci aileleri ile birlikte otobüslere binerek şehre gelip orada yığınsal bir gös- 


ii da əəə s. (( de) 


ÖDTÜ 
GERİCİLİĞİN KALESİ OLMAYACAKTIR! 


Gectiğimiz günlerde tüm demokratik kamuoyunu yakmdaen ilailendiren önemli olavlardan birisi, Ortadoğu Teknik Üniversi esi Rektörlüğüne fasist MHP eğilimli Hasan Tan'ın atanmas: olmuştur. Hasan Tan avrıca nerici - faşist karınası bir örgüt olan Aydınlar Ocağı üvesidir ve ODTÜ öğrenci temsilciliğinin açıkls dığı qibi profesörlüğü Türkiye'den başka bir ülkede geçmeyen, adaylığı Mütevelli Heyetince bile geçmişte reddedilen bir öğretim üyesidir. Zar - zor profesör olabilen bir kişinin, üstelik bir de fasist eğilimli olması nedenivle rektörlüğe atanmasına karşı doğan tepkiler yerden aöğe kadar haklıdır. ODTÜ'nün faşistleştirilmesine karsı cıkıstır. 

Doğal olarak tepkilerin en büyüğü ODTÜ'nün kendi bünye sinden; öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite emekçilerinden gel miştir. Hasan Tan'ın rektörlüğe getirilmesini protesto için ilk olarak Öğrenci İşleri Dekanı Erhan Taşer istifa etmiştir. Daha son ra aynı nedenle dört rektör yardımcısı, bir çok fakültenin dekanı, cesitli bölümlerin başkanları görevlerinden ayrıldılar. Bir çok fakülte, veni rektör aörevden alınıncava kadar eğitime ara ve rilmesi kararı aldıla:. t 

ODTÜ'nün ilerici, yurtsever öğrencileri daha rektörün atanmasının ilk gününde boykota giderek, sonuna dek savaşımda kararlı olduklarını belirttiler. Ayrıca CHP'den, İGD'ne kadar çok sayıda demokratik öraüt yayınladıkları bildirilerde Hasan Tan'ın hemen istifasını istiyor, ODTÜ'nün ilerici güçlerinin yanında olduklarını açıklıyorlardı. 

Aslında kamuoyunda büyük tepkiler uyandıran olayın başlangıcı biray evveline, Ilgaz Alyanak'ın görevden alınmasına kadar uzanır. O zaman Alyanak'ı görevden alan Mütevelli Heyeti demokratik güçlerin şiddetli karşı çıkışı nedeniyle hemen bir rektör atayamamış, siyasi iktidarın isteği doğrultusunda birisini göreve getirebilmek için şartların olgunlaşmasını beklemişti. 

Bilindiği gibi ODTÜ öğrenime sürekli devam edebilen, faşist Ülkü Ocaklı, MHP'li komandoların olay çıkafamadığı sayıl: öğrenim kurumlarından birisidir. Diğer üniversitelerde öğrenim biteviye âksar, fakülte ve yüksek okullar teker teker faşist işga! 
altına alınırken; ODTÜ'nün demokratik öğrenci hareketlerinin güçlü bir kalesi olarak durmasından gerici güçler rahatsız olmuşlardı:. ODTÜ olayını incelerken üzerinde durmamız gerekli bir serun, dikkatlerin sözü geçen üniversitede toplanarak diğer önemli sorunların gözlerden kaçırılmak istenmesidir. Çünkü gerici Mütevelli Heyeti'nin, egemen güçlerin, MC'nin, tescilli bir faşist göreve getirildiği zaman doğabilecek tepkiyi önceden tahmin etmemesi düşünülemez. ; 

Özünde bu tür bir uygulama yeni değildir. Gerici - faşist karması MC'nin ta başından beri sürdüregeldiği sansasyonel bir olay yaratarak, hem bu olayın diğer önemli sorunları kamufle etmesini sağlamak, hem de böylesine bir olay bahane edilerek faşizmi alabildiğine tırmandırmak ( politikasının o devamıdır. MC her yönden kuşatılmıştır. Koalisyon ortakları arasında çıkar çatışmaları ayyuka çıkmıştır. ABD, AET emperyalistleri yeni ödünler istemektedir, Kıbrıs'ta bağımsızlık ve demokrasi güçleri yeni ilerlemeler kaydetmektedir. Ülkede enflasyon ve hayat pahalılığı çekilmez hale gelmiştir. Asıl önemlisi, tüm bu açmazların, gittikçe derinleşen bunalımların nedeninin, gün geçtikçe daha aenis kitlelerce anlasılır olmasıdır. 

Böylesine ağır ekonomik ve politik bunalımların burgacında kıvranan egemen güçler demokratik yoldan yönetemedikleri ülkeyi baskı yöntemleriyle yönetmek istiyorlar. Faşist biçimli bir sıkıyönetime davetiye çıkartıyorlar. 

Onlar sıkıyönetim koşullarının ilerici güclerinin sindirildiği bir ortamda olgunlaşacağının bilincindedirler. İlerici güçleri susturabilmek için de gerici eylemlerini demokratik hareketin güçlü mevzilerine yönetiyorlai .Diş geçiremedikleri yerde doğrudan saldırının yerini dolaylı provokasyon eylemleri alıyor. Örneğin ODTÜ'nün huzurundan huzursuz olarak yeni «5 Martlar» istiyorlar. 5 Martların, 12 Martların ise kirlerin işine yaradığı henüz belleklerden silinmedi. 

İşte Hasan Tan'ın buradaki işlevi faşist MHP'li, Ülkü Ocaklı çeteleri üniversiteye yerleştirmek, ODTÜ'nün © faşistleştirilmesi yolunu açmaktır. Bu doğrultuda gerekli olanı yapmaktır. Gücünü MC'den, egemen güçlerden alan Hasan Tan'ın böylesi bir görevi sürdürebileceğini söylemek o kadar kolay değildir. Hasan Tan şimdiden tecrit olmuştur. Öğrenci, öğretim üyesi, üniversite emekçilerinin kararlı çıkışı, kendisini köşeye sıkıştırmıştır. 

ODTÜ'yü faşist yuva haline getirecek yolu açmak o kadar basit olmayacaktır. Hasan Tan'ın karşısında öğrenci, öğretim üyesi, üniversite emekçileri ve öğrenci velilerinin oluşturduğu ortak bir cephe vardır, demokratik kamuoyu vardır, tüm ilerici, yurtsever gençlik vardır. Hasan Tan'ın istifası için savaşım günceldir ve bu faşist yapıdaki kişiyi işgal ettiği makamdan alaşağı etmek, tırmanan faşizme indirilen bir darbe olacaktır. ODTÜ tarihinin hiç bir döneminde gerici güçlerin kalesi olmamıştır bu günde gericiliğin kalesi olmayacaktır! " 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KUTLANDI: 


Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DİSK'in 10. kuruluş yılı, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı”nda 13 Şubat 1977 pazar günü büyük bir şölenle kutlandı. 

10 bine yakın işçinin, ilerici - 
yurtsever gencin, aydının katıldığı bu görkemli günde ulusal ve uluslararası dayanışmanın en güzel, en canlı örneği verildi. 

Salonu süsleyen üye örgütlerin rengârenk bayrakları, pankartlar. 
DİSK bayrakları, hep beraber söylenen türküler, marşlar, haykırılan «faşizme geçit yok», «DGM'yi ezdik, yaşasın DİSK», «hükümet istifa», «ileri demokratik bir düzen», «yaşasın DSF, yaşasın DİSK» sloganları, konuşmalar, işçi sınıfının ekonomik - demokratik - politik savaşımının eriştiği nitel boyutların bir göstergesidir. 

Böylesi bir gün, işçi sınıfımızı ve onun devrimci sendikal örgütünü «ekonomizm» (1) ile karalamaya çalışan, DİSK düşmanlığında gericilerle elele olan oportünist bayların burunlarının önünü bile görmediklerinin açık kanıtıdır. 

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler açış konuşmasında; işçi sınıfımızın savaşım tarihinin çok eskilere dayandığını ve DİSK'in de bu onurlu geçmişin bir ürünü olduğunu belirtmiş, zor koşullar altında işçi sınıfımızın, DİSK'in savaşımını ve Türkiye”- nin bugün içinde bulunduğu ortamı değerlendirmiş, faşizm teh-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DİSK'İN 10.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 


İSK/ 


xssine ulusal de- 


sınıfının 


karşı tüm mokratik güçleri, işçi öncülüğünde bağımsızlık, demok 


ilerleme katıl- 


rasi, barış, toplumsal ve sosyalizm savaşımına maya çağırmıştır. 


Türkler'in konuşmasından sonra, DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca kürsüye gelerek, konuk sendikacıları takdim etmiş ve konuşmalarını yapmak için kürsüye davet etmiştir. 

DİSK'in 10. kuruluş yılı şölenlerine davetli olarak katılan Dünya Sendikalar (Federasyonu (DSF) adına Bigagli Verio, Fran- sa Genel - İş Konfederasyonu (CGT) adına R. Telliez, Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) adına G. Başkan Hasan Sarıca, Bulgaristan 


Kemal 


Sendikalar Merkez Konseyi Temsilcisi Yordan Grigorov, Demokratik Alman Cumhuriyeti sendika heyeti başkanı Hans Lorenz, Polonya Sendikalar Merkez Konse- 


yi Heyeti Başkanı Stefan Przenioslo ve SSCB Tatar Cumhuriyeti Sendikalar Heyeti adına Səlih Safindi birer konuşma yaparak DİSK'le dayanışma içinde olduklarını bildirmişler ve ülkelerinde. 
ki işçi sınıfının yaşamı, savaşımı hakkında bilgi vermişlerdir. Konuk sendikacıların konuşmaları sık sık alkışlarla kesilmiş, salon- da bulunanlar «Dimitrovlar ölmez», «Yaşasın Sovyetler Birliği» 


sloganlarını sürekli olarak haykırmışlardır. 
Konukların (konuşmalarından 


,sonra işçi sınıfının savaşım tarihi ve DİSK'in savaşımını konu edinen senaryo sergilenmiş, folklor, koro, saz ustaları, dinleyenlere müzik şöleni sunmuşlardır. 

Programın sonunda ise DİSK Foto Film Merkezi'nin hazırladığı belgesel «1 Mayıs» filmi gösterilmiş ve kutlama günü bir görevlinin emekçilerin «andaını içirmesinden sonra sona ermiştir. 


İSTANBUL - GİSLAVED'DE 

GREV VAR... 

Yolunu işçi sınıfının yolu ola. 
rak belirleyen ve bunu hayata geçiren İGD, Gislaved'de greve çıkan işçilerin yanındaydı. İGD İşçi Tiyatrosu'nu ilgiyle izleyen işçiler, daha sonra hep beraber halay çektiler. Türküler söylediler... DİSK'in 10. kuruluş yılına davetli olan CGT temsilcisi de grev yerinda bir konuşma yaparak işçilere Fransız işçi sınıfının dostluk ve dayanışma selâmlarını iletti. İşçi - gençlik bağlaşıklığının bu canlı gösterisini memnunlukla karşıladı ve İGD'li arkadaşları kutladı. 


Grev yerinden ayrılırken bir işçi: «Yıllar geçse de dayanır ve haklarımızı söke söke alırız. Biz zaten hep öyle almağa alışığız» diyordu. Çünkü direnmesini biliyordu Gislaved işçisi. Yıllardan .beri... 


MUDANYA - SİEMENS GREVİ Siemens işyerinde Maden - İş" in aldığı grev kararını başarıyla yürüten işçilerin birliğini bozmak için işveren türlü yollara başvuruyor. Grev kırıcılığı için her soydan ve boydan bozguncu akımı kullanmaktan geri durmuyor. 
Asılsız söylentiler yayarak işçilerin moralini bozmaya çalışıyor. 
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Bursa ilerici gençliği ve onun kardeş örgütleri Bursa Yüksek Öğretim Kültür Derneği (BYÖKD) ile Hürriyet Kültür ve Dayanışma Derneği (HKDD) grevdeki işçileri bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Marş korosu ve BYÖKD ün sokak tiyatrosu işçilere moral veriyor. İlerici gençler grevin haklılığını kamuoyuna duyurmak için çalışıyorlar. 

AKDENİZ - PİLSA 

Bugün artık burjuvazinin ye- 


“dek gücü olduğunu gizlemeye bi- 


le gerek duymayan sınıf uzlaşmacısı Türk - İş ve onun bir üyesi Kauçuk - İş PİLSA'da işverenle kolkola işçilerin üzerinde baskı ve terör uyguluyor. : 

Yetki oylamasını kazanmak için Lastik - İş'e üye işçileri dövdürdü, tehdit ettirdi, işten attırdı. Faşist personel şefi ve sarı sendika işbirliği sonucu işçilerden Ahmet Kılınç tazminatsız işten atıldı. Sınıf uzlaşmacılığını işveren köpekliğine dayandıran sarı serdikacılardan bu yaptıklarının hesabı gün olacak sorulacaktır. İşçi sınıfının verdiği savaşım ise ergeç başarıya ulaşa- 


. caktır. . 


Kahrolsun sarı sendikacılık. 
Yaşasın işçi sınıfımız ve devrimci sendikası DİSK. 
PİLSA'dan bir grup işçi 


BURDUR - SÜT - KUR GREVİ 

Burdur'lu ilerici gençler. grövlerinin 93. gününde, Süt Endüstrisi Kurumu işçilerini ziyaret ettiler. DİSK'e bağlı Besin - İş Sendikası'na üye işçilerle dayanışma eylemlerini güçlendiren ilerici gençlerin bu davranışı moral güş verdi. 


İlerici gençliğin işçi sınıfıyla somut dayanışma göstermesine engel olmak isteyen egemen güçlerin çabalarını boşa çıkardılar. 


«Faşizme geçit yok», «Ekmek - 


barış - özgürlük», «Yaşasın Besin - İş, yaşasın DİSK» sloganlarinin coşkuyla atıldığı moral gününde marşlar ve türküler söylendi. İşçi sınıfının yiğit savaşçı- sı Nazım'dan şiirler okundu. Yapılan konuşmalarda işçi sınıfının devrimci sendikal birliğinin sağlanması için tüm işçilerin birleşmesi gerektiği vurgulandı. 


KIBRIS : DEV-İŞ GENEL BAŞKANI 


HASAN SARICA 


«KIBRIS'LI GENÇ İŞÇİLER SENDİKAL SAVAŞIMA AKTİF OLARAK KATILIYOR» 


İLERİCİ yurtsever (Gençlik, DİSK'in 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla: düzenlenen kutlama gününe davetli olarak gelen konuk sendikacılarla görüştü. Ülkelerindeki gençlik hareketleri, genç emekçilerin şorunları ve sendikal savaşımlardaki o rolleri üzerine sorular sordu. 

Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Gensl Başkanı Hasan Sarıca sorularımızı şöyle yanıtladı: 

© DEV-İŞ Federasyonu'nun kuruluş nedenlerini kısaca açıklar mısınız? 

Sınıf uzlaşmacılığını kendisine şiar edinmiş olan, sarı Türk - İş'e üye Türk - Sen yıllardır işçi sınıfımızı bir avuç patrona peşkeş çekmiş, Kıbrıs'ta toplumlar ara- 


“SI savaşta emperyalizmin böl - 


yönet politikasını seve seve savunmuş, işçiler arasına kin ve nefret tohumları saçmıştır. 
ihanet şebekeleri; Dünya Hür Sendikalar Federasyonu ve Türk- iş'in yardımları ile kurulan sarı Türk - Sen'in güttüğü bu ihanet ve uzlaşma politikasına devrimci sınıf ve kitle sendikacılığının bayrağını yükseltmek için teker teker devrimci sendikalar kurul- 


muştur. Sarı Türk - Sen'e ve pat- ” 


ronlara rşı daha güçlü olabi!- mek için Devrimci İşçi Sendikaları (Federasyonu DEV - İŞ'nu oluşturduk. 

© Sayın Hasan Sarıca, Kıbrıs Türk Bölgesinde demokratik genç lik örgütleri ile federasyon arasındaki ilişkilerden bahseder misiniz? 

Bugün Kıbrıs'ın Türk Bölgesinde ilerici nitelikte ve tüm yurt sever gençliği örgütlemek doğrultusunda mücadele veren gençlik örgütü olarak DGD (Devrimci Gençlik Derneği) bulunmaktadır. Ancak gerici egemen güçler derneğin çalışmalarını engellemek için sömürge devrinden kalma dernekler yasasını uygulamaktadırlar. Örneğin 2 yıl kadar önce «Demokratik Gençlik Der- 


başarılar dilemiştir. Konsey'e 


lişmalarında başarılar diler. 


DİSK 3. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI 


DİSK İzmir Bölge Konseyi 6 Şubat 1977 Pazar günü toplanarak 3. Bölge Temsilcisini seçmiştir. Seçime katılan 84 delegeden 77'sinin oylarını alan Maden-İş Eğitim Uzmanı Cemal Kıral, DİSK 3. Bölge Temsilcisi olmuştur. ” 

DİSK Bölge Konseyi'ni bir konuşmayla açan DİSK ve Maden-İş 3. Bölge Temsilcisi Vural Atis; tüm ilerici, yurtsever, ulusal demokratik güçleri işçi sınıfı öncülüğünde verilmekte olan bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımında elele, omuz omuza birlikte mücadeleye çağırmış ve Konsey'e İzmir'deki demokratik temsilcileri de katılmıslardır. DİSK MYK.da, gönderdiği mesajda Kongreye başarı dileklerini 'iletmiştir 

Kongreden sonra basına yazılı bir açıklama yapan DİSK 3. 
Bölge Temsilcisi Cemal Kıral özetle şunları söylemiştir: «İşbirlikçi tekelci buriuvazinin amansız saldırı ve yıldırma uygulamalarına karsın basta isci sınıfımız ve onun biricik sınıf ve kitle sendikal öraütü DİSK, tüm ulusal demokratik güçlerle birlikte onurlu savaşımını daha bir güçlülük ve kararlılık içinde sürdürmekte- dir. Ne gerici egemen çevrelerden, ne de işçi sınıfına ters sapık akımlardan, «oportünistlerden» gelen saldırılar bu savaşımımızı engelleyemezl... İşçi sınıfımızın, onun örgütlü güçlerinin, bu arada DİSK'in de ön saflarında yerini aldığı savaşım, SOSY£ LİZM hedefine yöneliktir. Sosyalizm; sömürüsüz bir toplum, demokrasi, barış ve öznürlük demektir. DGM'yi ezen işçi sınıfı ve onun bağlaşıkları, tekelci sermayenin siyasal karargâhı, cinayet lerin sorumlusu MC”yi yıkacak, yerine; «işçi olarak temsil edileceği ileri demokratik bir iktidar» oluşturma- da da mutlak utkuya ulaşacaklardır...» 

İlerici yurtsever Gençlik, DİSK 3. Bölge Temsilciliğine ça- 


neğiy adı altında kurulan dernek tüzüğü bu anti-demokratik yasalarla onaylanmamıştır. Fakat ilerici gençlik yılmamış ve yeni örgütünü oluşturmuştur. 

Federasyonumuz ile ilerici, yurtsever gençliğin bu örgütü arasında organik bağlar vardır. 
DEV - İŞ Federasyonu olarak onların seminer ve örgütlenme çalışmalarına elden geldiğince yardım ediyoruz. 

Kıbrıs'ın ilerici gençliği de «işçi sınıfının yolundan» yürüyerek işçi - gençlik dayanışmasının somut örneklerini (vermektedir. 
Örneğin Federasyonumuzun grev direniş ve mitinglerine aktif olarak katılmışlar, grevci işçileri ziyaret ederek moral destekte bulunmuşlardır. 

© Genç işçiler sendikal savaşıma aktif olarak katılıyorlar mı? 
Bu konuda bilgi verir misiniz? 

Federasyonumuzun örgütlenme çalışmalarına, işçi sınıfımızın sömürü ve baskıya karşı sürdürdüğü bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımına genç işçiler büyük bir coşku ile katılmaktadırlar. Federasyonumuza üye işçilerin yarı- 


. dan fazlası genç işçidir. Genç iş- 


çiler, gençliğin verdiği dinamizm le federasyonumuzun tüm çalışmalarına aktif bir biçimde katı-İlyor ve sınıf sendikacılığı bayrağını en yükseklerde dalgalandırıyorlar. 


kuruluş 


sınıfının ağırlıklı 


SOLIDARITY WITH 
THE STRUGGLE 
OF SOUTHERN 
AFRICA! 


21 Şubat, uluslararası sömürgecitikle savaş günüdür. Bugün Afrika'da, Latin - Amerika'da, Asya'da emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni sömürgeci- 
'iğe karşı ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımı veren halkların, onların en büyük destekçisi olan dünya sosyalist sistem ve tüm dünya ilerici demokratları ile dayanışma günüdür. 


Dünya halkları yüzyıllardan beri önce sömürgecilikle, sonra da yeni sö mürgecilikle savaşagelmiştir. 16. ve 
17. yüzyıllarda Kuzey ve Güney Amerikan'ın, Avustralya ve Antil'lerin keşfedilmesi, yükselmekte olan Avrupa burjuvazisine yeni sürüm alanları ve ticaret yolları açmış, derebeyliğin çöküşünü hızlandırmış, Avrupa'da kapitalist ilişkilerin (o gelişmesine yol açmıştı. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte Asya, Afrika ve Amerika yerli halklarının korkunç bir şekilde yağma edilmesi, sömürülmesi ve kimi zaman ortadan kaldırılması başlamıştı. Büyük çapta kapitalist üretimin yapılabilmesi için gerekli mali irnkânları burjuvaziye sağlamış olan sömürgecilik, ilkel birikimin temel kaynaklarından birisi olmuştur. 


Rekabetçi kapitalizmin ( gelişmesi tekelleşmeye yol açtı. Tekellerin gelişimi kapitalistler arasındaki çelişkileri azaltacağına artırdı. Tekeller arasında sürekli artan çelişkiler, yeni pazarlar bulmak zorunda olmaları, yeni sa- 


vaşlara yol açtı. Önce birinci, sonra ' 


ikinci emperyalist paylaşım savaşları bu çelişkilerin sonucudur. 


1917'de Rusya'da Ekim Devrimi" nin başarıya ulaşması, emperyalizmin tekelci, sömürgeci politikasına indirilmiş bir darbe oldu. Sömürgeciliğe, emperyalizme karşı savaşım veren halklar için artık kendilerini (o sürekli destekleyecek omuz "verecek ilk sosyalist devlet kurulmuştu. 1. Dünya Savaşı, ulusal kurtuluş savaşlarının her “tada yükselmesini getirdi. Artık sömürgecilik çöküyordu. İl. Dünya Sava- 


21 ŞUBAT . 
ULUSLARARASI SÖ) 


şından, Sovyetler Birliği'nin utkuyla çıkmf$i ve sosyalizmin artık bir sis- 
— gelmesi ulusal kurtuluş hareketlerini de: etkiledi. Bunun “sonucu 


olarak sömürgecilik büyük darbeler yedi. 


Ne var ki sömürgeciliğin tarihe karışması ile emperyalist tekellerin eski sömürgeleri olan ülkeler üzerindeki etkilerinin, baskılarının kalktığı söylenemez. Siyasi bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen bu ülkeler dolaylı olarak ekonomik, politik ve kültürel yönden metropol ülkelerine bağlıdırlar. 
Yabancı müdahale ve sömürüden tümüyle kurtulamamışlardır. 


Yeni-sömürgecilik kendi kurdurduğu hükümetlerle istediği gibi at oynatabilmekte, doğal kaynakları insan gücünü İnsafsızca harcamakta, her türlü kültürel etkinliği kayıtsız şartsız elinde tutabilmektedir. Yeni sömürgecilik hangi şekil ve görünümü alırsa alsın özünde eski sömürgecilikten hiç bir farkı yoktur. Amerikan emperyalizmine karşı verdiği savaşımı utkuyla sonuçlandıran kahraman Vietnam halkının ulu önderi Ho Şi Minh'in dediği gibi, yeni-sömürgecilikte de «uluslararası kapitalizm bütün hayati kuvvetini sömürge ülkelerinden almaktadır. Fabrikaları için hammaddeyi, sermayesi için yatı- 


SAVAS GÜNÜ 


rım yerini, ürünleri için pazarları, emekçi ordusu için ucuz işgücünü ve hepsinden önemlisi karş: devrimci ordusu için yerli askeri orda bulmuştur.» 

Yeni sömürgeciler «gelişmekte olan ülkeler» adını verdikleri geri bıraktırılmış ülkelerin doğal kaynaklarını yağma ediyorlar. Bunları işleyip yeniden onlara satıyorlar. Böylece bu ülkelerin kalkınmasına yardım ettiklerini söylüyorlar. 

Kapitalist dünyanın gereksinimi olan elmasın 96 90'nı, kobaltın 96 81'i, platinin “e 62'si, altının “ 70'i, krom ve 


manganezin 96 50'si sadece Afrika'dan çıkıyor. Bunun yanında kapitalist dün 


yanın gida maddeleri ve sebzesinin büyük bir kısmı üçüncü dünya ülkeleri adını verdiğimiz bu ülkelerden sağlanıyor. 

Bu arada gelişmiş ve geri bıraktırılmış ülkeler arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Geri bıraktırılmış ülkelerde bu ülkelerin kalkınması için en büyük etkenlerden biri olan ağır sanayi- nin kurulması o engelleniyor. Yaşama standartlarının yükselmesi ve ekonomik durumun düzelmesini sağlamak için yabancı özel yatırımların. ülkeye girmesi teşvik ediliyor. Hükümetler yabancı yatırımları korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne var ki yabancı yatırımlar bu ülkelerin ekonomilerini geliştireceği yerde tam ters işlev görmek- 


tedirler. Böyle bir ülkedeki yabancı sermayə, yer altındaki madeni, topraktaki ekini, ağaçtaki meyveyi yerli halk yardımıyla çeken bir tulumbaya benzer. 
Bu tulumba, bankalar ve büyük kuruluşlarla kendi ülkesine kâr şeklinde akar. Üçüncü dünya uluslarının büyük bir kısmı böyle dev kumpanyalar ve yatırmmlarla emilmektedir. Elde edilen kârlar o denli büyüktür ki, büyük bankaları yöneten küçük gruplar arasında ortaya çıkan çelişkiler savaşa dek gi- der. Ancak bu savaşa, onların yerine «ulusal savunma», «özgürlük», «demokrasi» ya da benzeri bir ideal için büyük halk kitleleri girer. . 

Kısacası geri bıraktırılmış ülkelerdeki yabancı yatırımların amacı bu ülkelerin gelişmesine katkıda bulunmak değil, kendi yatırımlarını geliştirerek, bu ülkelerin ekonomilerini ellerinde tutarak doğal kaynaklarını ve insan gücünü kullanmaktır. 

Emperyalist tekeller, bu ülkelerin 


“ 
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21 Şubat cUluslararösı Sömürgeciliğe Karşı S: 
günüdür. Gün geçtikçe, sömürgeciliğin her biçi karşı yeni zaferlere tanık olan Afrika kıtası ve b tanın halkları dev adımlarla sosyalizm yolunda iler lar. Ulusal kurtuluş savaşlarından başarıyla çıkan lar, geleceklerini özgürce biçimleyerek, sosyalist lerin de tüm alanlarda desteğiyle ülkelerini sömür olmadığı bir temelde yeniden kuruyorlar. Afrik hâlâ yerli gericiler ve emperyalistlerin baskısı alt ki kısımlarında ise halklar, zorlu bir savaşımı güç k 


“lar altında sürdürüyorlar. Bu savaşımı, ulusal kur 


savaşımını yürüten örgütlerden olan SVVAPO ($ West African Peoples Organization) -—Güney Halkları Kurtuluş Örgütü— yöneticilerinden biriyli arkadaşımızın yaptığı konuşmayı sunuyoruz. 

e Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

Adım Reginald KATEMBO. SWAPO Merkez neticilerindenim. Ayrıca SVVAPO Gençlik Birliği lid. 
rindenim. qı 
© Ülkenizdeki durumu kısaca açıklar mısınız? $ ç şımınız nasıl sürüyor, bugüne dek olan başarılarını! E lerdir? Bar Cc 

Namimbia'da döğüşüyorüz. Çok zor koşullard: $ lahlı kurtuluş savaşı sürdürüyoruz. Birincil ədə 
6 


Yazı 77" nene 


keyisömürgecilerden, Güney Afrika'lı taşistlerden tarmak, bağımsızlığımızı koruyacak, sosyal gelişr örgütleyecek demokratik bir hükümet kurmak. Kitle s 


tam kurtuluş için mobilize etmeye çalışıyoruz. . 
— ie 


V 


“ 
- 


YÜRGECİLİKLE 


. 


kültürel yaşamını da ellerinde tutmaktadırlar. Bunların etkisi, emperyalist baskıdan kurtulmuş, kapitalist olmayan kalkınma yolunu seçmiş ülkelerde bile uzun süre giderilememektedir. 


Bu ülkelerde okuma - yazma bilmeyen oranı 96 90'a kadar yükselebilmek- 


tedir. 1950'de Asya'da 307 milyon 
okuma - yazma bilmeyen varken, 1970 
de bu sayı 355 milyona ulaşmıştır. 20 
yılda 48 milyonluk bir artış vardır. 
1970'de tüm dünyada okul çağındaki çocuk sayısı 840 milyonken, bunun 
640 milyonu geri bıraktırılmış ülke çocuklarıydı. e Gelişmiş ülkelerde eğitim fonlarına göreceli olarak daha fazla para ayrılırken bu ülkelerde yatırım daha çok savunma hizmetlerine ve kitlelerin yararına olmayan diğer sektörlere ayrılmıştır. Ayrıca okula başlayan çocuk. 
ların tümü bu öğrenimi bitirememekte- dir. UNESCO raporlarına göre, Asya'da okula başlayan 100 çocuktan ancak 40'ı beşinci sınıfa dek gelebilmektedir. 
Kırsal bölgelerde ise durum daha da kötüdür. Kırsal kesim gençliği okuma 


zı 


Sömürgeci eğitim sisteminin amacı, metropolün gereksinimi karşılayacak ve sömürge ülkeyi emperyalist güdümünde yönetecek bir seçkin tabaka yaratmaktır. Geniş kitlelerin eğitimi engellenmektedir. Ayrıca ucuz işgücünü oluşturabilmek için mesleki eğitimden yoksun niteliksiz bir emek ordusunun yaratılması ancak böyle sağlanabilmekte- dir. Bu ülkelerde yetişen kesimin büyük bir kısmı gelişmiş ülkelere akmaktadır. «Beyin göçü» adını verdiğimiz bu durum geri kalmış ülkeleri nitelikli elemandan yoksun bırakmakta ve gelişmelerini engelleyen bir etken olmaktadır. 

Doğal kaynakların yağmalanması, yabancı özel yatırımın ülkelere sızması ve kültürel sömürü, bugün insanlığın üçte ikisinin neden hâlâ açlıkla savaştığını gözler önüne sermektedir. Geri biraktırılmış ülkelerde yaşam standartlarının düşük olmasının, ekonomik geriliğin tek sorumlusu emperyalist, sö- 


mürgeci ve yeni sömürgeci tekellerdir, 


Geri bıraktırılmış ülkeler üzerine leş kargaları gibi üşüşen tekeller için son, her gün biraz daha yakındır. Asya'da, Afrika'da, Latin - Amerika'da emperyalizme, sömürgeciliğe ve yeni sömürgeciliğe karşı halkların ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımı yükselmektedir. 
Kahraman Vietnam halkı Amerikan emperyalizmine karşı verdiği savaşımı utkuyla sona erdirmiştir ve bugün özgür ve sosyalist bir Vietnam inşasına başlanmıştır. Kamboçya, Angola, Mozambik gibi ülkeler son yıllarda emperyalizme ve tekellere büyük darbeler indiren ülkeler olmuşlardır. Bugün Afrika” nın, Asya'nın, Latin - Amerika'nın bir çok ülkesinde kurtuluş örgütleri işçi sınıfı biliminden geniş ölçüde esinlenerek halklarını örgütlemekte ve büyük başarılar kazanmaktadırlar. Bu savaşımda onların en büyük destekçisi başta Sovyetler Birliği olmak üzere dünya , sosyalist sistemidir. Dünya sosyalist 


sistemi, ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımı veren bu ülkelere maddi, ma- 


nevi her yönden yardımlarda bulunmaktadır. Sosyalist ülkelerin dışında, tüm dünya ilerici, demokratları bu savaşımları desteklemekte, toplantılar, konferanslar, festivaller ve kampanyalar düzenleyerek bu ülkeler halklarına en sıcak dayanışmalarını göstermektedirler. 
Dünya gençliğinin ilerici örgütleri olan UÖB ve DDGF'de bu savaşıma etkin bir şekilde katılmaktadır. Vietnam savaşında UÖB'nin açtığı sağlık kampanyası ve gördüğü yakın ilgi hâlâ anımsanmaktadır. 21 Şubat Uluslararası Sömürgecilikle Savaş Günü'nde, ilerici yurtsever Türkiye gençliği olarak bize de büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Bu sorumlulukların bilincinde olan bizler, emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni sömürgeciliğe, ırkçılığa ve gericiliğe karşı savaşım veren ulusal ve uluslararası gençlik örgütlerinin her zaman yanında olacağız. Ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımı veren ülkelerin belgilerini haykırarak ortak düşmana karşı savaşımımızı canla başla sürdürece- 


ğiz. 


olanaklarından tümüyle yoksundur. 


bunların yerli işbirlikçileridir. 


SWAPO Merkez Yöneticisi ve SWAPO Gençlik Birliği lideri Reginald KATEMBO ile Yaptığımız Konuşma 


SWAPO on yıldır bu amaçlar için döğüşmektedir ve Güney Afrika faşist rejiminden ülkemizi kurtarıncaya dek bu döğüşü sürdürmek zorundayız. Birleşmiş Milletler'deki barış görüşmeleri, Güney Afrika'nın karar lara uymaması üzerine başarısızlığa uğradı. Namibia çok zengin bir ülke, emperyalistler çıkar peşinde koşuyorlar,ABD, İngiltere, Federal Almanya, Japonya, Fran- sa tekelleri özgürlüğümüze karşıdırlar. . 

Kurtuluş savaşında SWAPO çok güçlüdür. Ülke İçinde, hatta tam ortasında kavga yürütüyoruz. Kurtarılmış bölgelere sahibiz. Bu başarımızın tek nedeni geniş kitlelerin arkamızda olmasıdır. Örgütümüz sayesinde her geçen gün biraz daha bilinçlenerek katılıyorlar aramıza. Halkımız şunu anlamıştır ki, ülke Güney Afrikalılardan ancak silahlı savaşımla. kurtarılabilir ve bunu da SWAPO başarabilir. 

Uluslararası alanda birçok başarılarımız var. Resmen taninan bir örgütüz; Birleşmiş Milletler ve bir- 


çok ilerici hükümet tarafından. Yakın bir zaman önce BM'de diplomatik bir zafer elde ettik. Bir gözlemcimizin olduğu BM, Namibia'daki silahlı kavgayı destekleme kararı aldı. Bu yollar/ör:/ “saşğladılc”” 

SWAPO'nun gelişimi © karşısında ömperyalistler yeni yeni oyunlar, entrikalar peşinde koşuyorlar. Güney Afrika ülkede bir kukla hükümet kurdurmak ve böylece bu iki devleti birleştirmek istiyor. CIA ve BOSS (Güney Afrika İstihbarat Örgütü) tarafından sürdürülen bu girişimin farkına vardık, CIA'nın bir kukla hükümet için kişilere para verdiğini belgeleyen dökümanlar yayınladık. 

CIA, geri durmuyor. Şimdi de denetimlerinde Ibir ordu kurmak peşindeler, Bu bizi korkutmuyor. o Hiçbir 


şey bizi korkutamaz. Kukla hükümet de kursalar, ordu da kursalar yıkarız. Tarih bunu birçok kez kanıtlamıştır. Döğüşen halk hiçbir zaman emperyalist manevralara yenilmez. Vietnam, Laos, Kamboçya bu gerçeğe örnektir. SWAPO doğru yolda ilerleyen tek harekettir ve kazanacaktır. 

© Uluslararası güçlerden destek görüyor musunuz? 
Bu dayanışmanın sizce önemi? 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere Sosyalist ülkelerden, Birleşmiş Milletler ve örgütlerinden, uluslararası gençlik ve öğrenci örgütlerinden, batıdaki ilerici parti ve örgütlerden materyal ve moral yardım alıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sürdürdüğümüz silahlı savaşın yanında çok çeşitli sorunlarımız var. Güney Afrika canilerinden kaçanlara, mültecilere yiyecek, ilaç, battani- ye, giysi gibi yardımlar gerekiyor. Elimizdeki alanlarda eğitim sürdürüyoruz. Okullarımız var. Hastalarımıza, yaralılarımıza baktığımız kliniklere sahibiz: Eğitim araçları, ilaç, sağlık malzemesi aliyoruz. Silah da içinde olmak üzere tüm ilerici dünya bu gereksinmelerimizi kendilerinden kısıntı yaparak sağlıyorlar. 
© Gençliğin ulusal kurtuluş savaşımınıza katkısı 


nasıl? 
"£SVVAPO Gençlik Birliği» adlı gençlik örgütümüz 


var. Geniş bağımsızlık cephemizde, gençlerin de diğerleri gibi yeri var: a) Gençler asıl savaşım biçimimiz olan silahlı savaşın içinde döğüşüyorlar. b) Kitleleri harekete geçirmede, bir çok konuda onları aydınlatmada yardımcı oluyorlar. c) Yeraltı çalışmalarımızda en büyük desteğimiz onlar. Uzun, zor yolları kolayca geçiyorlar. 
Dağıtım, haberleşme göreYerini yürütüyorlar. d) Okullarda, eğitimde aktif yer alıyorlar. Tıbbi yardım konusunda çalışanları. var. 


Onlar yeni kandır. Bu nedenle politik amacımızı, ideolojimizi, onlara seminerlerde, toplantılarda aktarıyoruz. Bu «yeni kanı» güçlendirmek ülkemizin geleceği için gereklidir. Diğer gençlerle dayanışmayı, uluslararası örgütlerle ilişkileri sürdürmek de SWAPO Gençlik Birliği'nin görevleri arasındadır. DDGF, UÖB ve Tüm Afrikalı Öğrenciler Birliği'nin üyesiyiz. 
© Barış, demokrasi, bağımsızlık ve toplumsal ilerlemek kavgasını sürdüren Türkiyeli ilerici gençliğe gazetemiz İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK aracılığı ile birkaç söz söylemek ister misiniz? 

Söylenecek şeyler yalın ve az. Aynı düşmanlara karşı döğüşüyoruz. Dayanışma bizi güçlendirecektir. 


Namibia veya Türkiye'de ilerici bir adım, emperyalizmi tüm dünyada geriletecektir. 


/ 


mc'ye ve gerici,faşıst 


ers kitaplarına 


Ülkemizin geleceğini belirleyebilecek günlerin yaşandığı bir dönemde ortaöğrenim kurumları 


ders yılının ikinci yarısına girdi. 


Baştan beri işbirlikçi, tekelci burjuvazinin çıkarlarını dile getiren MC, ülkeyi zorunlu çalışma kamplarına (çevirecek (böylesi bir döneme zemin hazırlamak için, bir yandan holdingçi patronların tatil köyü kamplarında «imal» edilen MHP'li, Ülkü Ocak'lı gangster sürülerini gerek sivil ve gerekse polis kılığında sokağa salarken, diğer yandan kitleleri çağdışı ırkçı - faşist propagandanın etkisi altına almaya çalışıyor. Her fırsatta bir parça daha kırptıkları, diğer kapitalist ülkelerdeki burjuva demokrasilerinden bir hayli uzak olan mevcut hukuk sistemini bile “çekilmez” bulan MC, TRT'yi de faşist işgal altında bulundurmaktadır. 
Yine ayni nedenle - faşizme kitle tabani hazırlamak için —orta öğrenimin ders kitaplarına da el atmıştır. Zaten çağdaşlıktan uzak olan ders kitapları giderek traji - komik bir duruma sokulmuştur. 


Bir kitapta bozkurt “€Tsaneleri, şamanizma inanan — Orta Asya Türklerinin yaşamı ululaştırılıp, yere, göğe, ağaca, ırmağa, ite tapan kafatasçı faşistlere gözkırpılirken, başka bir zorunlu ders kitabında da şeriatçılık eğitimi verilerek mantık dışı bir bilgi (1) 


MAOCU 


İzmir'de meslek liselerinin gi- 


.derek daha fazla bilimsel bir 


çizgiye ulaşan mücadelesinden faşistler kadar Maocular da rahatsız oluyor. Çünkü hızla gelişen ilerici gençlik hareketi, Ma- 


.ocuları da gençlik içinden silip 


süpürerek tarihin çöplüğüne atıyor. 
Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Maocular faşist oluyor!... : 
Mithatpaşa E.M.L. ilerici genç lik hareketinin olduğu kadar faşistlerin de en güçlü olduğu okullardan biri... Ama faşistlerin gücü, okuldaki kabadayılardan çok, dışardan gelen destek ile sağlanıyor. 


İlerici öğrenci - öğretmen dayanışmasının giderek güçlendiği, ülkücü faşistlere karşı sabırlı, kararlı ve bireysel teröre düşmeden mücadele verilen bu liseden gelen bir mektubu yavınlıyoruz: q... Faşistlere “karşı daha aktif mücadele vermek için ilerici genç lerin her zamankinden çok birlik olmaları gerekirken, okulumuzda maocular ayrı bir grup oluşturmaya çalışıyorlardı. Ama hevesleri kursaklarında kaldı. Birinci dönemin son günleri, maocu gö- 
'üşlerin etkisi altındaki birçok arkadaş yüzümüze bakamayacak duruma geldiler. Yüzleri kızararak «— Nasıl olur, olamaz?» diyorlardı... İnanamadıkları şey: şefleri durumunda olan Fevzi 


koalisyonu sergifenmektedir. 
Halkın yaşamı gizlenirken, kırbaç ve kılıç zoruyla vergiler toplayıp haremler kuran, “sanat ha- 


rikası” saraylar yaptıran, astığı astık, fetihçi padişahların maceraları «şanlı tarihimiz» diye sunulmaktadır. Evetl Bu tarihdir ama, emekçilerin değil sömürücü egemen sınıfların tarihidirl... 
.İnsanlık düşmanı padişahların şölenlerinde çöplenen şaklaban saray şairlerinin, binlerce emekçinin başı, kanı pahasına gaspedilen nimetlerin, köle kadınların, şarapların sarhoşluğu içinde yazdıkları şeyler, halkımızın değil, zalimlerin, sömürücülerin, asalakların edebiyatıdır!... Bir cümlesi bir sayfa tutan, Arapça - Farsça karışımı Osmanlı «saray dili» de halkımıza yabancı, uydurma bir dildir. 3 
MC'nin “Ters” kitapları emekçilere, memurlara, öğretmenlere, öğrencilere hakaretler yağdıran, zalim padişahları, kuklaları, ABD emperyalizmini, emperyalist savaşları öven, asalak güçlerin çalışan halk kitlelerine karşı düzenledikleri bir komplodur. 
Onlar ortaöğrenim gençliğini 


zatın, birdenbire 


isimli maocu faşistlerle kantinde kolkola do- 


laşmaya başlamasıydı: maocu önder (1), faşist olmuştul... «Dü- 
.şünce özgürlüğü var, istediğim görüşü seçerim» diyerek eski arkadaşlarını da faşist olmaya çağırıyordu. Titreyerek kendine dönen eski maocunun, faşist olmak için bir adım atması yeterliydi ve attı da... Oysa ki sos- 
- yalizmin, sınıfların ne olduğunu, faşizmin ne olduğunu bir parça bilen birinin faşist olması mümkün müdür? Ama maocu olmak için Sovyetlere, sosyalist sisteme, işçi sınıfına, ilerici güçlere küfretmek yeter! Yeni ülkücü faşist sanıyoruz ki sosyalist ülkelere küfretmekten zaman bulup da bir türlü faşizmin ne olduğunu öğrenememişti. 


Maocularla faşistler arasında- 


ki sınır iyice ortadan kalkıyor. . 


Birbirlerine dönüşmeleri hız kazanıyor. E. Ü. Ziraat Fakültesi'nde olduğu gibi faşistler de gerekirse yalnızca sosyalist sisteme küfrederek okuldaki varlıklarını sürdürebilmektedirler. Hem de 


herkesin onları maocu sanmasından yararlanarak... Aralarında bu ölçüde benzerlik olan, milliyetçilikte ve anti - sovyetizmde faşistlerle böylesine yarışanlar elbette sosyalizmden ve faşizmin sınıfsal özünden habersiz olacaklardır. Ve elbette ki maske olarak kullandığı kelimeleri bir gün 


«Kasıtlı yorumlar...», «matbaa hatası...», «dizgi yanlışış gibi saçma gerekçelerle, komahdocuırkçı Talim ve Terbiye Kurulu başkanını müşavir yapmakla, bir iki sayfayı programdan çıkarmakla sorunu geçiştirebileceklerini sanmamalıdırlar. İşçi sınıfımız, ilerici öğrenciler, öğret- 


menler, yurtsever öğrenci velile- 


ri MC'nin yakasını bırakmamışlar, bırakmayacaklardırl... 

— Eğitim ve öğrenim olanakları yerine «tank, top ve cop» bütçesini şişiren MC“dirl... 

— Eğitim sistemini kafatasçılarla ürmetçilerin savaş alanı 
haline geti en MC“dirl... . 1 

— İlerici öğretmenleri tasfiye edip, Hitlerci çavuş özentilerini müdür, yönetici, öğretmen diye okullara dolduran MC'dir!... 

— Ortaöğrenim - gençliğinin demokratik örgütlenme ve kültürel etkinliklerini engelleyen MC” dir!... 

— Gerici, çağdışı, faşist okul ve disiplin yönetmelikleriyle okulları kışlalara çeviren MC'dir! 

— Eleyici sistemi mükemmelleştiren (1), fırsat eşitsizliğine katıp “böyyük” (1) bir faşist eğitim sistemi kurmaya çalışan MC” diri... 

Ayrıca gerici - faşist çevreler ve onların sözcüleri büyük bir iki yüzlülükle «... onlardır!... onlardırl...» diyerek, suçlarını ilericilere yüklemenin planlarını yapmaktadırlar. Gericilerle işbirliği yapmaya giderek hiz veren Maocular da onların ekmeğine yağ sürmektedirler. 

Ortaöğrenim gençliğinin çağdaş, bilimsel, demokratik bir eğitim sistemine duyduğu özlem, işçi sınıfımızın ilerici, halktan yana, demokratik bir "ktidar için verdiği mücadele ile kaynaşmaktadır. MC'nin düşürülüp, eli yurt sever kanına bulaşmamış, güven- 


bırakıp, şoven milliyetçiliğin varacağı durak olan faşist görüşe kayacaklardır. 

Maoculuğun sınıfsal özünü bildiğimizden olanlara hiç şaşmadık. İlericilere faşistlerden daha hınçla saldıranların sonu budur. 
Ve böylə giderlerse diğer maocu provakatörlerin de açıkça faşistleşeceklerini söylemek kehanet olmayacaktır. Ama şu da bir gerçektir ki, maoculuğa kapılanan ilericiler, bu akımın karşı - devrimci özünü gördükçe, devrimci gençlik saflarında yerlerini alacaklardır. . 


Bir kısım maocu görüşte olanlar ilk şaşkınlıkları geçince, ebu kişinin kendilerini bağlamayacağınıp iddia ettilerse de çoğunluk olayları açık seçik izlemişti. O görüşü savunan birçok kişi maocu görüşün ne ölçüde kaypak, kararsız, ama dünya ve Türkiye ilericilerinə saldırarak gerçek düşmanı gözden gizleme- de ne ölçüde kararlı, sapık bir çizgi olduğunu hayretle gördüler. 
Ve şimdiye dek böyle bir görüşü içtenlikle nasıl savunduklarını düşünmeye başladılar. Okulumuz daki bu olay tüm liseli gençlere ve özellikle bu sapık çizgiye kapılan sosyalizme içten inanmış, iyi niyetli arkadaşlara ders olmalıdır. Bu arkadaşlar eski görüşlerini mutlaka gözden geçir- 


” melidirler. 


Irmağın akışına ters yönde 


li bir ortam sağlayacak SEÇİM HÜKÜMETİ KURULMASINI, işçi 


sınıfımız güncel, demokratik gö- 


rev olarak ortaya koyuyor. 

Her yurtsevere, her demokratik kuruluşa büyük sorumlulukların düştüğü bu dönemde, orta öğrenimli, liseli gençler de acil akademik - demokratik istemleri için uyumlukılarken, her türlü maceracı çıkışların önüne geçmeli, açık - gizli her soydan ve boydan karşı - devrimci akımı tecrit etmeli, yurtsever öğretmen, veli ve çevre halkıyla, demokratik kuruluşlarla sıkı dayanışma kurmalı, okullarda eh geniş demokratik güç ve eylem birliğini sağlamalıdırlar. 

Yurtsever öğretmenler, öğrencilerine MC'nin istediklerini değil, gerçekleri anlatmalı, çağdışı, bilimdışı görüşlerin genç bayinlere empoze edilmesinde bir araç rolünü oynamayı reddetmelidirler. 

Tüm namuslu öğrenci velileri, çocuklarının her türlü eğitim sorunlarıyla ilgilenmeli, okul yaşamının ve eğitimin demokratikleştirilmesinde örgütlü bir biçimde yer almalı ve MC'nin kendi çocuklarını kendilerine karşı; işsizlikten, gür ve mutlu bir yaşama kavuşmak için verdikleri uğraşa karşı şartlandırılmasına asla göz yummamalıdırlar. 

— GERİCİ - IRKÇI - FAŞİST DERS KİTAPLARI TOPLATILSIN, BİLİMSEL - DEMOKRATİK - Ö-ZERK BİR KURULCA YENİDEN HAZIRLANSINI... 

— 2. DÖNEM NOT SINIR-LANDIRILMASI KALDIRILSIN, SENE SONUNDA TÜM DERSLE-RİNİN ORTALAMASI 6 OLAN- 
LAR, DOĞRUDAN SINIF GEÇ-SİNI... 

— EYLÜLE KALAN SON SI- 
NIF ÖĞRENCİLERİ DE MERKEZİ 


yüzmeye çalışanlar çabuk yorulur ve faşistlerin safına düşebilirler. 


Zaten her türden maocu gurubun şehrimizdeki ÇINARLI EN-DÜSTRİ MESLEK LİSESİ ve MO-TOR MESLEK LİSESİ'nde de yap tıkları, akıntıya kürek çekmekten başka şey değill... Maocular Çınarlı'da, daha önceden hiçbir çalışma yapmadan tek başlarına boykot kararı alıyorlar, daha sonra da boykota sebep bulmaya çalışıyorlardı. Öğrencilerin en önemli silahlarından olup, ilerde çok gerekebilacek olan boykotu, kendi maceracı emelleri ve dar gurup çıkarları için sorumsuzca, hovardaca harcamaya kalkanların önüne ilerici öğrenciler bir kale gibi dikildiler. İki günde bir boy. 
kota heveslenenlere, sıkışınca sorumluluğu almayıp diğer maocu gurupçuğun üstüne atanlara ve Motor Meslek Lisesinde öğ rencilerin birliğini bozmaya ' yel. 
tenenlere bir çift sözümüz var: DÜNYADAKI, TÜRKİYE'DEKİ |- LERİCİLERE VE SOSYALIST ÜL-KELERE SALDIRMA KONUSUN- 
DA YA SIZ, YA DA FAŞİSTLER YANILIYORLARI... 

50 yıldır eğitim yoluyla gençleri Sovyetlere karşı şartlandırmaya çalışan hatta Milli Güvenlik kitabında Sovyetlerin dünyadaki tek emperyalist ülke olduğunu yazanlar ile onların uşağı faşistler, kendileri için tehlikeli 


pahalılıktan kurtulup öz- - 


ır) 


YERLEŞTİRMEYE ALINSIN, YÜK SEK ÖĞRENİME HAK KAZA- 
NANLAR MEZUN SAYILSINI... 

— GERİCİ - FAŞİST OKUL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞ-TİRİLSİNI... 

— SANAT LİSELERİNDEKİ 
EMEK SÖMÜRÜSÜ VE TÜM 
MESLEK LİSELERİNDEKİ GELE-CEK KAYGUSU SON BULSUNI.. 

— KÜLTÜREL, EĞİTSEL KOL ÇALIŞMALARI VE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ ÖNÜNE KONAN EN-GELLER KALDIRILSINI... 

— FAŞİST DERNEKLER KA- 
NUNU DEĞİŞTİRİLSİNI... 

— SEÇMEN YAŞI 18'E İN-DİRİLSİNI... 

— SİYASI CİNAYETLERİN SORUMLUSU MHP VE ÜLKÜ O-CAKLARI KAPATILSIN, TÜM KURUMLAR ŞERİATÇILARDAN 
VE FAŞİSTLERDEN TEMİZLEN-SINI... 

YAŞASIN İŞÇİ - GENÇLİK DA-YANIŞMASI. 

FAŞİZME GEÇİT 
YOKIL... 


SENCLİĞİ NEREYE GÖTÜRÜYOR 


olan şeyi yılların deneyinden ve hayatın içindeki mücadeleden çıkardıklarından dolayı özellikle bu konuda hiç yanılmıyərlarl... 
Tersine bu yolda alabildiğine bilinçlileri ORTADA MUTLAKA 
BİR YANILAN OLDUĞUNA GÖ- 
RE, BUNUN DA KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR: MAOCULARI 

Haklı olduğumuzu her geçen gün dünyadaki, Türkiye'deki her yeni olay daha çok kanıtlıyor. 

Meslek Liseli kardeşlerimiz; önümüzde mücadele günleri var! 


Yıllardır «ücretli köle» olmaya liseden alıştırılan bizler artık, isteklerimizin mücadele etmeden alınamayacağını biliyoruz. Yerimiz işçi sınıfı öncülüğündeki ulusal demokratik güçlerin eylem birliği saflarıdır. 

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ HAKKI, 
İŞ GARANTISI, SİGORTA, KA- 
ZA YARDIM FONU ve ÜCRETLİ-YARARLI STAJI gibi haklı taleplerimizi, demokratik örgütleri kapatılan ilerici öğretmenlerimizie omuz omuza, diğer meslek liseli kardeşlerimizle birlikte gerici - faşist karması MC'ye karşı haykırmalıyızl 

Haklı istemlerimizi elde etmek için, lisemizdeki ve tüm sanat liselerindeki ilerici, devrimci genç leri şek yumruk olmaya, birleşmeye çağırıyoruzl... 

Unutmayalım ki «GENÇLİĞİN YOLU İŞÇİ SINIFININ YOLU- 
DUR 


z 


R 
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İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK ə 


sanat /iselelerinde emek sömürüsü 


Ulkemizdeki emneryalizme ba ğımiı çarpık kapitalıst düzen, kendine uygun bir çağdışı eğitim sistemi yaratmıştır. Bu durumun belki de en açık biçimde ortaya çıktığı yer: ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ'dir. : 

Bu liselere ortaokulu biticen iğrenciler sınavia alınmaktadır. 
Çağımızdaki hızlı bilimsel teknolojik ilerleme, fabrikalarda giderek daha fazla sayıda «bilgili» İşçi bulunmasını qerektirmekte- dir. Endüstri meslek liselerini doğuran temel neden budur. Bu okullarda okuyan öğrencilerin ve ailelerinin tercihlerinin altında ise ekonomik nedenler yatmakta- dir. Lise mezunlarının çoğunluğunun üniversiteye girememekte, hele «kitap, kurs, dershane» gibi olanaklardan «mahrum» olan öğrencilerin işi şansa kalmakta 


dir. Son uygulamayla — üniversite sınavlarında (4) yanlışın (13 doğruyu iptal etmesi — bu .da 


kalmamıştır. Girişte (masraflara katlanmayı göze alabilecek aileleri, üniversite masrafları iyice yıldırmaktadır. Nereye puan tutturulacağının belli olmaması, can güvenliği, öğrenim özgürlüğü yokluğu, artık üniversite mezunlarının bile işsiz kalması gibi nedenler de buna eklenince onbinlerce (orta (tabakalardan, emekçi sınıflardan) aile, çocuklarını sanat | tedirler. «D 


okullara «mecbu 

Endüstri meslek li liği, gerek sınıfsal Yi se «geleceğin işçileri taöğrenim gençliğinin önemi en fazla olan kesimi 
Bu önemin farkında olan hol çi patronlar ve onların uşaklar bir yandan bu okullardan mezun olanları üniversiteye değil, fabrikalara kalifiye işçi olarak aktarirken, diğer yanda da işçi sınıfının devrimci hareketini zayıflatmak için bu okullardaki öğrencileri, çok yönlü bir denetim altına almaktadır. Kuşkusuz ki bu yaklaşım, işçi smıfımız ve ulusal demokratik (güçlerin bakış açısına, çabalarına tamamen karşıttır. İlerici, yurtseverler; fabri- ka - üniversite arasında bir seçim yapmalarında, sanat lisesi 


mezunlarına tam örgürlük sağlan- 


Çınarlı Akşam Pratik 
Sanat Okulu'nun açılması 
- İçin 192 bin lira lâzım 


Fə 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ması için, oların fabrikalara Sinıfsal çıkarlar: doğrultusunda bi linçli, devrimci işçiler olarak girneleri ve bütün akademik, ekonomik, .demokratik istemlerinin gerçekleşmesi, sarunlarının çö- 
4ümü için öz i bir savaşım yürütüyorlar. 

«Daha fazla iş bulma şansıy, endüstri meslek liselerini çekici kılıyor. dedik. Fakat kapiisil düzenin gereği, «serbest iş gücü piyasasi» hiç de çekici görünmüyor öğrencilere... Ders programlarını üniversiteye girmeyi olanaksız kılacak biçimde düzenleten holdingci burjuvazi, sanat li- 
- sesi mezunlarını «kaliteli mal» olarak, «köleler» Kapitalizmin se uretilenlerin 
(hatta, üre 


rilmelidir. Kalifiye ele luğunun doldurulması kesinlikle rlanmaya», «istismara» da amalıdır. Bunun gd 


man boş- 


ni karşılayabilmeleri, tam özgürlük temelinde, ancak kapitalist sömürünün ve sosyal uçurumların (ör. mühendis - işçi vb.) yok edilmesiyle olanaklı olacaktır. 


«ÜCRETLİ KÖLE» 

YETİŞTİRME POLİTİKASI 

Buralarda okuyanların yaşadığı koşullarda bozuk düzenin gerici yüzünü açığa çıkarmaktadır. 
Köylerden, kasabalardan gelen binlerce öğrencinin yer ve yemek sorunu çözülmüş değildir. 


İilinyl dili 


Okul masrafisrı öğrenci aileleri- ne ağır bir yük olmaktadır. Çoğu zaman balık istifi doldurulan dersiiklerde ısıtma bile yetersiz ya da hiç yoktur. 

Sanat liseliler, özel yurt ve ev sahiplerinin insafına bırakılmamalı, okul yurtları ve yemekhaneleri, gereksinimi karşılayacak ölçüde kurulmalıdır. Yoksul öğrenciler mali yönden desteklenmeli, parasız yatılılık sistemi genişletilmeli, geliştirilmelidirl... 

Endüstri meslek liselerinde okuyan öğrenciler daha -okuldayken kapitalist sömürü ile karşılaşmaktadırlar. Atölye derslerin- de de üretilen mallar üzerinden «vurgun» yapılmakta, karşılığı ba zen hiç verilmemekte, verildiğin- de ise bu, komik denecek kadar küçük bir pay olmaktadır. 
Parasal yönden asıl desteklenmesi gereken öğrenim kesiminin bu ölçüde sömürülmesi, bu düzenin ve gerici, fasist egemen güçlerin halk düşmanı yüzünü açığa çıkarmaktadır. 

STAJ SORUNU 

ÇÖZÜLMELİDİR 

Yaz tatilinde yapılan 150 saatlık zorunlu staj için de aynı şeyler geçerlidir. Aynı zamanda «iş tecrübesi» (1) diye, stajlar- da meslekle ilgisi olmayan angarya işler yaptırılmaktadır. Atölye derslerinin ve stajların İstis- 


renciye bu çarpık düzende sömürü, a ırlanglırılabilir. 

lüm işçi si- 


m ulusal deçle yeralacağı ile- yana bir iktidarın kukolma sürecine gizaten, bu neden Eneslek Liselileri işçi sııfına daha bir yaklaştırmakta- 
. İşçi sınıfımız da geleceğin işçilerini korumaya kararlıdır. 

SİGORTA HAKKI 

UYGULANMALIDIR? 

Atölyelerde emek sömürüsü- nün yanısıra, kaza sorunu da vardır. «Öğrenme» aşamasındaki kişi bir hata yapabilir. Ya da mekanizmadaki bir bozukluk acı bir kazaya yol açabilir. Bunun örneklerine sık sık rastlanmaktadır. Bugün, Endüstri Meslek Liselerinde, bu soruna ya hiç eğilinmemekte, ya da öğrenciler Okul Koruma Derneğinin insafına bırakılmaktadır. Reçetelerdeki ilâçların fiatlarını karşılamak ise 
oldukça güçtür. 19 Ocak 1976 
Tebliğler (Dergisi'nde Ali Naili Erdem'in sözünü (ettiği sigorta hakkı ise uygulanmamakta, geçiştirilmektedir.: Maaşlarına beş dakikada zam yapanlar emekçi halkımızın ve gençliğin acil istemlerini yıllarca oyalamaktadırlar. 

Endüstri Meslek Liselerinin acil, ekonomik, akademik, demokratik sorunlarının çözümü doğrultusunda örgütlü ve yığınsal bir mücadele verebilmeleri, okul yönetiminde söz sahibi olabilmeleri için demokratik birim örgütlenmelerinin yaratılması gerekmektedir. 

Bugün işçi sınıfı ve ulusal demokratik güçlerin MC'ye karşı direnişi hızla yükselmektedir. Endüstri Meslek Liselilerin birçok 


temel sorunu bu mücadelenin başarıya ulaşmasıyla çözülme yoluna girecektir. Bu nedenle Meslek Liselilere de belirli sorumluluklar düşmektedir. Acil ekono- 


mik akademik, demokratik istem- 


ler için mücadeleyi genel siyasi hedefle birleştirmek gerekir. 
Genel planda verilen demokrasi savaşımının” yükselmesine paralel olarak, orta öğrenim gençliğinin mücadelesi de genişleye- 


SON! 


cek yeni ve daha yüksek biçimler kazanacaktır. En geniş kitleleri acil istemiarinin savaşım a lanında birleştirmek gerekir... 
Gün, pasifizme ve maceracılığa 


düşmeden kitlelerin eylem birliğini sağlama ve hareketin düzeyinin yükseltilmesi günüdür. 


Keza yardım fonu, gerçekçi bir iş garantisi ve tam yüksek öğrenim hakkı için İLERİ!... 


MESLEK LİSELERİNDE 


KAZA YARDIM FONU 
İÇİN GÖREV BASINA 


Gerici-faşist karması MC, meslek liselilerin sigortalanma- si sorununu yina durdurdu. Ama atölyelerdeki iş Kazaları durmuyor... Zaten binbir güçlük içindesokuyan öğrencilerin hoşnutsuzluğu giderek artmakta, her okulda bir «Kaza Yardım Fonu» oluşturulması, acil bir istem olarak kendini dayatmak- 


tadır. 


Oluşturulacak fonun kaynağı esas olarak, öğrencilerin ürettiği malların satışından elde ,edilen gelirden sağlanmalıdır. 
Böylelikle öğrencilerin emeğinin gaspedilmesi, «meçhul» (1) yerlere harcanması da önlenmiş olacaktır. Sene başında öğrencilerden ve velilerden alınan paralarla, yıl içinde alınmış —nereye harcandığı bilinmeyen— paralar ve okul bütçesinden de eklenecek bir miktar para ile döner sermaye oluşturularak, kazaya uğrayan öğrencinin en iyi ve en çabuk tedavi görmesi, ilaç masraflarını karşılaması, hatta belli bir miktar da kaza yardımı (tazminatı) alması sağlanabilir. 

Çeşitli yolsuzlukların önüne geçmek için de, öğrencilerin seçtiği atölye ya da sınıf temsilcileri, öğretmenler kurulunca seçilen eşit sayıdaki öğretmen ve okul aile birliğince seçilen velilerin katılacağı, demokratik bir yürütme kurulu-yönetim kurulu, Kaza yardım -fonunun çalışmalarını, işleyişini denetle- 


melidit. 


KYF konusu öncelikle en geniş kitleye, ilerici öğretmenlere en iyi şekilde anlatılmalı, önerileri alınıp tartışılmalıdır. 


Fonun kapsamı, kaynakları, 


işleyişi ve .çatışma biçimi her 


okulun koşullarına göre yaratıcı bir şekilde saptanmalıdır. Konunun en geniş kitleye duyuruluşu ile birlikte isteğimiz, sınıf öğretmenleri veya atölye temsilcilikleri aracılığıyla bir hafta içinde, topluca ve uygun biçimlerde idareye iletilmelidir. Gerektiği takdirde, kol başkanları olarak ya da her sınıfda imza da toplanabilir. Bütün bunlara rağmen fonun kuruluşu sağlanamayabilir. Bunun için öğrencilerin daha üst düzeyde yığınsal eylemlerinin gerekebileceğini düşünerek, hazırlıklı olmak zo- 


runludur. 


«Kaza Yardım Fonu» isteminin gerçekleştirilmesi, sigorta hakkının elde edilmesi doğrultusunda önemli bir adım olacaktır. Sigorta hakkının gerekliliği de yığınlarca anlaşılacaktır. 
Bu nedenle diğer acil sorunlarımızın yanında «Kaza Yardım Fonu» için de bilimsel bir çalışma yürütmeli, tutarlı bir müca- 


dele çizgisi izlenmelidir. 


İLERİCİ MESLEK LİSELİLER, «KAZA YARDIM FONU» 


İÇİN GÖREV BAŞINA I.. 


m A AAA 


NAZIM HİKMET 


köşesi; 


(Geçen sayıdan devam) 

1936 yılında İstanbul'da Nazım Hikmet'in Türkiye'de yayınlanan son kitabı çıktı: «Simavne Şehri Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı.» 1937 yılında «Karanlıkta kar yağıyor» adlı şiirini yazdı. Şu şiirde İspanyol halkının faşizme karşı kahramanca savaşı konusunda duygularını dile getiriyordu. Türkiye”- deki gericiler ise Franko'ya arka çıkıyorlardı. O tarihlerde Nazım Hikmet tutuklandı. Askeri okul öğrencileri arasında yapılan bir aramada bulunan kitapları bahane edilerek askeri mahkemede yapılan yargılama sonunda «orduyu isyana teşvik etmekten toplam 28 yıl hapse mahküm edildi. Nazım'a «Sen de Aslının Keremi gibi yanacaksın, vazgeç Türkiye'de gerçekleşecek şeyler değil düşündüklerinə diyorlardı. Ama o savaşı- 


mının boşuna olmadığını biliyor, yürek gibi çarpan bir şiiriyle ” 


yanıtlıyordu böyle diyenleri. 
Hava kurşun gibi ağır! 
Bağır bağır bağırıyorum. 
Koşun kurşun erit- 
-meğe çağırıyorum... 
O diyor ki bana : 
Sen kendi sesinle kül olursun eyl 


Kerem gibi yana yana... 
«Deseert çok, hemdert yok» 
Yürek- 
-lerin kulak tarı sağır... 


Hava kurşun gibi ağır»... 


Ben diyorum ki ona: 
-Kül olayım 
Kerem gibi yana yana 
Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karan- 
-liklaf aydın- 
-lığa... 
Hava toprak gibi gebe. 
Hava kurşun gibi ağır. 


çağırıyorum... 

Yöneticiler Nazım Hikmet'i hapishaneye kapatmakla savaşımından ve yazma eyleminden koparamadılar. İşte bu sr ralarda Hitler Almanyası Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Türkiye'de de Pantürkist eylemler aldı yürüdü. Hapisteki tutuklulara kimi zaman yakınlarıyla görüşme izni veriliyordu. Nazım'ın annesi oğluna o sıralarda bir gazete küpürü getirdi. 
Gazetede genç Sovyet Partizanı Zoya'nın kahramanca eylemlerinden söz ediliyordu. Bir de fotoğrafı vardı Zoya'nın. Kızın yazgısından etkilenen Nazım «Zoya» adlı şiirini adadı ona. 

Zoya idi adı. 

ismim Tanya, dedi onlara 

Tanya 

Bursa cezaevinde karşımda resmin 

Bursa cezaevindo R 

Belki de duymamışsındır bile Bursa”nın adını. 

Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. 

Buysa cezaevinde karşımda resmin 

sene 1941 değil artık 

sene 1945. 

Moskova kapılarında değil artık 

Berlin kapılarında dövüşüyor seninkiler. 

Şair özgürlüğe değe; veren herkesi, dünyanın tüm namuslu insanlarını faşist saldırılara karşı direnişe çağırıyordu. 
Korkunç ellerinle bastırıp yaranı 

dudaklarını kanatarak 

dayanılmakta ağrıya 

şimdi çıplak ve merhametsiz 

bir çığlık oldu ümit. “ə (Devam edəcək) 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nü Türkiye'de kimler kutluyor ? 
İnter“de, Altılar'da, Halk Sigor ta'da, G'slaved'de çadır kurup grev gözcülüğüne çıkmış, bilim gözcülüğüne, demokrasi gözcülüğüne çıkmış kadın işçiler, c: kek işçiler, çiraklar, tüm emek çiler kutluyor. 

Yüzyıllar süren sinif savasımları örgütlü, bilinçli işçi sınıfını yaratırken, kararlı, inancı uğruna ölümü yüreğiyle selamlayan, türküsüne acıyla başlayıp sevince yaklaşarak .öyleyen, yalnız kendinin değil tim insanlığın davasına sahip çıkan kadını da yarattı. 

«Gündüzlerinde sömürülmeyen Gecelerinde aç yatılmayan,» bir dünya için isçi sınıfının ködın ve erkek yazarları, ressamları, yontucuları, sinemacıları, kalemleriyle, fırçalarıyla, bıçakları ve kameralarıyla bu savaşa katıldılar. İşte oğlunun ardından bayrağı yere düşürmeyen «Ana». 
İşte onu sinemada bir kez daha 


yaratan Pudovkin. İşte «Kadınlarımızı türküleştiren Nazım Hikmet. 


İnsanın ateşi bulmasından, ki- li işleyip, demiri eritmesinden, alfabeyi düzenleyip toprağı sürmesinden bu yana analar insandan insan, topraktan yaşam yaratmışlar. Sudan ağların hep birlikte çekildiği, ballı incirlerden hep birlikte yendiği ilk çağlarda kadın da erkeğiyle birlikte türkü söylüyordu. Erkeğiyle ava çıkıyor, at yarıştırıp ok atıyor, onun yanında yaşama kavgasına katıhiyordu. İşte Dede Korkut Masaliarında Bamsı Beyrek”le güre- 


şen Banu Çiçek, sevdiği Kan Turalı'yı kurtarmak için bir orduyu önüne katan Selcen Hatun. 
Toprak işlendikçe veriyor, insan eli hüner kazanıyordu. Gün geldi insan toprağa sahiplendi. 
Zincir ve kırbaç icat olundu. İnsan insana sahiplendi. Beyler efendiler ortaya çıktı. Bunların egemen olduğu düzende çalışan insan aşağılandı, herşeyi yaratan kol emeği aşağılandı. Egemen sınıfların düzeni emek erlerini soymakla kalmıyor, onu can yoldaşı kadınına da köle, mal gibi bakmaya da zorluyordu. «Bu aşağılanmış durum giderek süslendi püslendi, aldatıcı görünüşlere sokuldu, yumuşak biçimler altında saklandı.» Kadın da sözüm ona iyice yüceltilip süs eşyası durumuna sokuldu. 
Güllü diba giydin amma korkarım âzâr eder 
Nazeninim sâye-i hâr-ı gül-ü dibâ seni. 
Sevgilisi güllü kumaş giydi diye şair korkuyor: kumaştaki gülün dikeninin gölgesi onu incitir 


diyel 
Bu egemen sınıfların okuyup anladıkları, hoşlandıkları, daha 


çok da onların anlayışını yansı- tan bir sanat. Öte yandan emekçi yığınlar kendi yollarında yürüyorlar ve bütün karanlığa itilmişliklerine, bütün ezilip ışıksız 


bırakılmışlıklarına inat kendi kültürlerini de sürdürüyorlardı. 
Kadın tarlada, tezgahta çalışıp 


durursa nasıl çıkıp parıldamazdı böyle türküler: 
Sabahtan kalktım da ezan sesi var 
Ezan sesi değil, burçak yası var 
Bakın şu deyusun kaç tarlası 
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8 MART'I KUTLAYAN 
EMEKÇİ KADINLARIN 
KAVGASINA SELAM? 


var 
Aman kızlar ne zor imiş burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin olması 
.:... 
Sabahtan kalktım da südü pişirdim 
Südün kaymağını yere taşırdım 
Burçak tarlasında oğlan düşürdüm 
Aman kızlar ne zor imiş burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin 


olması 
Eğdirme fesini ağam kalkar giderim 


Evini başına yıkar giderim. 

Hem sınıf yazgısına, hem de kadın olmanın dertlerine karşı sesini yükseltiyordu tarladaki kadın, 

Sanayi toplumunun oluşmasıyla, topraklarda sömürülen emekçiler, artık fabrikalarda sömürülür oldular. Gece gündüz çalışıp patrona kâr küreyen kadın işçiler, işçi sınıfının Dir parçasıydı. 
Çoluk çocuklarıyla birlikte, ustaydı, çıraktı deyip fabrikalara, atelyelere sürülüyorlardı. Ama parababalarının kafası, sahip oldukları üretim araçları kadar olsun değişmek bilmedi. Evindeki karısı cariye, odalık, fabrikadaki işçi kadın da ikinci sınıf insandı onun için. Az ücretle çok çalıştırılacak yumuşak başlı, zayıf bir yaratıktı. 

işte Uluslararası Kadın Örgütleri, Türkiye'de İlerici Kadınlar Derneği bu işin böyle olmadığının en somut kanıtlarıdır. 
«DGM'yi ezdik» diye bağırabilen işçi sınıfı kitlesi nasıl bilinçsiz bir yığın değil, kendisi için sınıf olduğunu göstermişse, bu sınifin ve bütün emekçilerin kadınları da, «Eşit işe eşit ücret», «tank değil kreş» sloganlarıyla bu safta örgütlenip, hiç de ikinci sınıf insan olmadıklarını göstermişlerdir. 

Profilo direnişinde hoparlörden halka seslenen kadın sesi kulak- 


larımızdari silinmeyecek. 

Kadınların savaşı da emekçilerin savaşıyla omuz omuza adim lar atıyor, yeni mevziler ele geçiriyor. 

Bir gün gelecek, zaman bizim 

olacak, bizim. 

Bütün düşünürlerini 

okuyacağız bütün çağların. 

Bütün ustaların bütün 

tablolarını göreceğiz. 

Bütün maskaralara kırılacağız 

gülmekten. 

Arkadaş olaçağız bütün 

kadınlarla. 

Ve bütün insanlara 

öğreteceğiz gerçeği. 

Her kadının ve erkeğin, yaratılan üründen payını alacağı ve kadının yalnızca yazılan, çizilen, sunulan bir varlık değil, aynı zamarıda yazan, çizen, bütün insani özellikleriyle serpilen bir kişi olacağı topluma doğru yürüyoruz. 

Kadının «gül» ya da «güneş» olmaktan çıkıp güllerle kucaklaşacağı, güneşe varacağı bir topluma. 


> 


UMUT BACILARI 


Ey yiğit kadınlar, ey umut bacıları, taş çatlasa, dediniz, birleştireceğiz aşkı ve iyiliği ölüme karşı. 


Ey benim bacılarım, sağ kalmış, 


dipdiri. 


Dediniz, ölüm vız gelir bize, yaşamak devam etmeli. 


İşte o gün geldi geliyor, 

ey kutsal bacılarım benim, 

işte o gün na şurda. 

Savaş “da “neymiş ki, yoksulluk da ne? 

Bir sünger çekilecek tüm acıların üstüne, 

bir sünger, oldu bitti. 


O gün bütün insanlar okşanmayı, ey bacılar, 

o gün bütün insanlar sevilmeyi hak etti. 

PAUL ELUARD 


m e Ng SE — --unusə3 sake 
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İGD İYÜD ÜN KAPATILMASINI 


KINADI 


DEMOKRATİK KURULUŞLARIN 


KAPATILMASINA KARŞI KALINMAMALIDIR 


Geçtiğimiz günlerde anti - de mokratik (yöntemlerle O aran“ İYÖD, daha sonra valilikçe süre siz olarak kapatıldı. İki yöneticisi; başkan ve genel sayman: gözaltına alındı. Güniük basında çıkan haberlere göre İYÖD'ün aranması sırasında dernekte bulunan üyeler yetkililerin kapatma işlemi ile ilgili olarak bir gerekçe göstermediklerini belirtmişlerdir. 

Bilindiği gibi derneklere yönelen saldırılar son günlerde göz le görülebilir hızlılıkla tırmanışa geçmiş, çok sayıda demokratik örgüt sudan bahanelerle, valilerin keyfi kararlarıyla kapatılmıştir, 

Bir süre öncə TÖB-DER, TÜ-TED, TÜM-DER'de böylesi bir uygulamanın ürünü ve Maocu 


nozşuricuların əsəri olarak kapaulmişti, Bütün ilerici - demokraük kuruluşların desteğini alan söz konusu üç örgüt, Danıştay'a başvurarak MC'nin ve Ankara valisinin oyununu bozmuş, örgütlerinin açılmasını sağlamışlardır. 

Faşist saldırıların giderek hızlandığı, şarı enər hergün bir ilerici - yu er gencin öldürüldüğü, okulda, o fabrikada, tarlada can güvenliğinin kalmadığı bu dönemde derneklere yöneltilen faşist girişimler, demokratik güçleri sindirme ve yıldırma politikasının devamından başka bir şey değildir. İYÖD'ün kapatılması ise dernekleri hedef alan saldırıların en son örneğidir. 


SESSİZ 


İYÖD'ün kapatılması ile ilgili olarak bir açıklama yapan İGD Genel Sekreteri B. Temel Saçlı, bu konu ile ilgili olarak şunları belirtmiştir: «TÖB - DER, TÜTEP ve TÜM-DER'in kapatılması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı henüz Danıştay'ca alınmışken, işbirlikçi tekelci burjuvazinin politik temsilcisi MC, demokratik örgütleri kapatma işlemine devam ediyor. Son olarak İYÖD'ün basılarak aranması ve ardından valilikçe kapatılması bunun bir örneğidir. Türkiye ilerici gençliği olarak demokratik kuruluşlara yapılan baskıları kınarız. İşçi sınıfımızın öncülüğündeki tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliği DGM'yi ezdiği gibi MC'yi de ezecektir.» 


GERİCI MÜTEVELLİ HEYETİNE HAYIR / 


(Başı 5. 4'de 
100 otobüsten fazla olan kon- 


voy tim Ankara caddelerini kaplamıştır. Arabaların içinde Hasan Tan ODTÜ'ye rektör olamaz, faşistler ODTÜ'de görev alamaz sloganlarını bağıran öğrencilerin eylemi tam bir yığınsal gösteri niteliğini kazanmıştır. Caddelerdeki Ankara halkı ODTÜ öğrencilerini desteklediklerini ve onlarla dayanışma içinde olduklarını, onların sloganlarına katılarak ve birlikte yürüyerek somut bir biçimde göstermişlerdir. 

ODTÜ öğrencileri yığınsal mücadelenin gereğini anlamışlardır. 
Bunun aksini savunan maocu bozgunculara her zaman karşı çıkacak her zaman bilinçli hareket edeceklerdir. Okulun açılması i- 


çin ve okuldaki faşistleştirme çabalarına karşı mücadelelerini ge- ne hep birlikte ve yığınsal olarak yürüteceklerdir. 
YAŞASIN TÜM ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN EN GENİŞ .. 
İLERİCİ BİRLİĞİ 


nokta, Mütevelli Heyetinin kendisinin tamamen gereksiz ve özerkliği ortadan kaldırıcı bir kurum olmasıdır. 

Demokratik güçler bu gün her zamandan daha çok, Mütevelli Heyeti denilen, siyasi iktidarların güdümündeki, keyfi karar mekanizmasının iptali ve ODTÜ yasasinin demokratik bir öze kavuşması için seslerini yükseltmeli, 


HASAN TAN ODTÜ'YE REKTOR OLAMAZ / 


FAŞİZME GEÇİT YOK! 


HASAN TAN ODTÜ'ye 
REKTÖR OLAMAZ! 


ODTÜ'LÜ İLERİCİ 
YURTSEVERLER 


s (Başı 5.4. 
ODTÜ'nün ilerici Göretim: üyəəl, 


öğrenci ve üniversite emekçilerinin birlikte verdikleri savaşıma omuz vermelidirler. ODTÜ'nün serisi güçlerin kalesi durumuna zaürilmesine olanak tanımama- 
«dırlar. İlerici yurtsever gençlik 


tüm gücüyle CDTÜ'li demokratik üniversite savaşçılarının vanındadır. 


İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇLERİ 

ÖLDÜRMEK İ 
KURTULUŞ DEĞİLDİR 


Tırmanan faşizm ilerici güçleri boğma yolunda kadın - er. . 
kek, genç - yaşlı ayırımı gözetmiyor. Faşist baskı ve terör “sosyalist, sosyal demokrat, demokratik solcu, CHP'li tüm ilerici yurtsever gençliği hedef alıyor. Faşist çeteler sokaklarda ,okullarda siyasi görüşlerine bakmaksızın kurşunluyor gençleri. Saldırdıkları kişilerin ilerici olması yetiyor onlar içir 

Faşist çeteler son olarak CHP'li bir genci, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ahmet Ağaoğlun'u öldürdüler. Ahmet Ağaoğlu, kayıtlı bulunduğu CHP Fatih ilçe Merkezi'nin önünde vuruldu. Yapılan açılkamaya göre Ahmet Ağaoğlu'nun katilleri MHP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ümit Deniz Kulluk ve Gençlik Kolları üyesi Recai Özbek'ti;. 

Ahmet Ağaoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak CHP bir cenaze töreni düzenledi. CHP Fatih İlçe Merkezinden başlayan yürüyüşe binlerce ilerici genç, CHP'den parlamenterler ve Belediye Başkanı A. İsvan katıldı. İlerici Gençler Derneği'nin de yığınsa) olarak yer aldığı yürüyüş korteji Fındıkzade önlerine geldiğinde Kocaeli Yurdu'nda kalan faşist Ülkü Ocaklı, MHP'li komandoların sataşmalarıyla karşılaştı. Saldırılarını yürüyüş dağıldıktan sonra sürdüren faşist çeteler ilerici öğrencilere ateş açtılar, açılan ateşten, olay yerinden geçmekte olan emekli işçi Hayri Sabri Keşetli öldü ,iki ilerici öğrenci yaralandı. 

Görüldüğü gibi faşist baskı ve terör bir cenaze törenine saldırılabilecek kadar tehlikeli boyutlar almıştır. Saldırılar CHP”liler üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Fatih'te öldürülen Ahmet Ağaöğlu bunun son örneğidir. 

Faşist saldırıları önlemenin, tırmanan faşizmin önüne geçmenin yolu bellidir. Tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliği. Öteden beri savunduğumuz bu güncel görev artık sözle geçiştirilemez. Eğer faşizme geçit vermek istemiyorsak, gerek tüm ilerici yurtsever gençliğin, gerekse tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliği için verilen savaşımı yükseltmeliyiz. Gün safları sıklaştırma günüdür. 


CHP ÜYESİ AHMET AĞAOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİNDE 


CHP İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANININ TAVRI VE BİR UYARI! 


Faşist komandolar tarafından öldürü len CHP üyesi Ahmet Ağaoğlu'nun ce naze töreninden bir gün önce, bazı gençlik örgütlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Çağrıyı yapan, CHP İstanbul il Gençlik Kolu Başkanıydı. Toplantıya maocu bir örgüt, İYÖD ve paralelinde birkaç örgüt ve İGD çağrılmıştı. Konu, cenaze töreninin organizasyonuydu. 

Toplantı, bazı tartışmalara sahne oldu. Toplantıyı yöneten CHP istanbul i: Gençlik Kolu Başkanı tarafından bu tartışmalarda ilginç görüşler ortaya atıldı. 
Bunlara şöyle bir değinmekte yarar görüyoruz. 

Çıkan tartışma, cenaze töreninde atılacak sloganlara ilişkin. Ama önce, töplantıya çağrılan örgütler hakkında bir kaç söz söyliyelim. 

Cenaze töreni, ölen devrimci arkadaşımızın anısı için bir saygı toplantısıdır. 
Fakat aynı zamanda bir kitle. eylemi. 
CHP'nin, çeşitli gençlik örgütlerinin ve demokratik kuruluşların katılacağı bir kitle eylemi. Bu eylemin organizasyonu için maocu bir örgütte çağrılıyor! Yani CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı, çok sayıda demokratik kuruluşun katılacağı bir 


kitle hareketinde, maocularla eylem birli- . 


ği yapılabileceğini böylece açığa vurmuş oluyor! Oysa, daha kısa bir süre önce Ankara'da üç demokratik kuruluşun düzenlediği «Ekonomik ve Demokratik Haklar Mitinginde çıkan olaylar belleklerden silinmiş değildi. Silinemezdi de... 
Maocu bozkurtlar, provokatif saldırılarıyla, TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED gibi güçlü demokratik örgütlerin kapatılmalarına yolaçmışlardı. CHP Genel Başkan; 


. 


Bülent Ecevit, bu örgütlerin kapatılması uzerine verdiği demeçte, maocuları «hükümetçe desteklenip korunan, kışkırtıcılar ve bozguncular» olarak niteliyor ve «demokrasiye inanan herkesi ve her kuruluşu bu tür tertiplere alet olanlardan uzak durmaya bir kez daha çağırıyoruz» diyordu. Oysa, CHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı «onlardan uzak durmak» bir yana, «eylem birliği» için kollarını sıvıyor ve bu noktada düşmeyi» bile göze almaktan yordu. 

Uzatmıyalım. Toplantıda hangi sloganların atılacağı ya da atılmayacağı tartışılır. İstanbul Gençlik Kolları Başkanı, maocular dışındaki goşist örgütlerden al- 


kaçınmı- 


, dığı destekle ve «büyük bir politikacı us- 


talığıylay, «Faşizme Geçit Yok» sloganı ile, «Ne Amerika Ne Rusya» sloganını karşı karşıya getirir ve pazarlık konusu yapmak ister. Gerekçe, bunların «grup sloganı» olduğudur. Böylece bu «genç politikacı», ülkemizdeki bütün ilerici parti ve kuruluşların ortak sloganı olan ve 
1 Mayıs'larda, DGM direnişinde, Tandoğan Mitinglerinde ve yurdun her köşesinde milyonlarca işçi, aydın, memur, öğrenci tarafından haykırılan anti-faşist bir sloganı, bir çırpıda anti-sovyet ve antikomünist gerici bir başka: sloganla aynı düzeye indirme ve “grup sloganı» ilan ediverme başarısını gösterir. Bununla da kalmaz, «MC İstifa» sloganını İGD”nin «grup sloganı» sayıp, karşılığında «Katil Oligarşi», «Kurtuluşa Kadar Savaş» gibi goşist sloganların atılmasına fırsat vermek ister. 

Olay bu. İlginç ve düşündürücü olsa 


Genel Başkanına «ters- 


gerek, Politika yapmak için CHP Genç iik Kollarını seçen bu «genç politikacın, bilinen bu tutumuyla örgütüne ve demokrasi savaşımına nasil yararlı olmayı düşünüyor bilemeyiz. Ama verdiği zararı ölçmek için fazla düşünmeye gerek yok. 

CHP Gençlik Kollarına goşist unsurları sızdırarak ve onlara yaslanarak politika yapmak hevesine kapılanlar herşeyden önce kendi örgütlerini maceraya itmiş olurlar. Bugün, CHP Gençlik Kolları İstanbul örgütü yer yer böyle bir tehlike ile karşı karşıya. Bunun da ötesin- de örgüt, son birkaç yıldır adeta kış uykusuna yatmış gibi cansız, hareketsiz. 
Oysa CHP'li gençlerin ve İstanbul gençlik örgütünün geçmişte gençlik hareketinde ve demokrasi savaşımında etkin bir 
yeri vardı. 1971'den önce öyleydi. 1973 
seçimlerinde İstanbul Gençlik Kollarının örgütlü ve etkin çalışmaları, özverili çabaları herkesçe bilinmektedir. Şimdi ise CHP'li gençler ve örgütleri gençlik hareketinden ve demokrasi savaşımından 


adım adım uzaklaşmaktadır. Soyutlanmak tadır adeta. Örgütün başında bulunan kişinin bu konudaki sorumluluğu büyük. O yalnızca goşistlerle kurduğu sıkıfıkı dost- 
'uklarla politikadaki «parlak geleceğini» hazırlama çabasında. Örgütüne ve dışındaki ilerici gençlik hareketine bakışı yalnızca bununla sınırlı. CHP'li görünen bu kişinin başka uğraşıları da var tabii. Örneğin bazı sendika yöneticilerine ihbar dolu raporlar hazırlamak gibi... 

CHP Gençlik Kolları örgütsel bir bütün. Biz, demokratik sol gençlerle ve örgütleriyle eylem birliği sorununu öne atar- 


ken, bu bütünlüğü her zaman dikkate almaktayız. Bu, bir ilke, bir hareket noktasıdır bizim için. CHP Gençlik Kolları kendi görüş ve ilkeleri, kendi örgüt bütünlüğü içinde ilerici gençlik hareketine etkin ölçülerde katılabileceği, geçmişte olduğu gibi şimdi de etkin görevler yapabileceği, bunun zorunlu olduğu görüşündeyiz. İlerici siyasal partilerle, sendikalarla ve diğer demokratik kuruluşlarla olduğu gibi, CHP gençlik örgütleriyle de ilişkilerimizde, onların örgütsel bütünlüğüne saygiyı ve iç işlerine karışmamayı her zaman temel almaktayız. Bunu ters yönde etikleyecek, ılerici-devrimci gençlik hareketini demokratik sol gençlik hareketinden uzaklaştıracak eğilim ve davranı$lara şiddetle karşıyız. Tersine, demokratik sol gençlik hareketini, ilerici gençlik hareketinden soyutlayacak davranış ve eğilimlere karşı da CHP'li gençler dikkatli olmak zorundadırlar. CHP'li gençlerle kurulmasını gerekli gördüğümüz eylem birliğini baltalayıcı davranışlarda bulunanların, bunu hangi yönden ve hangi amaçlarla yaparlarsa yapsınlar, niyetleri konusunda her zaman kuşkulu olacağız. 

CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı, izlediği politikayla yalnızca gençlik hareketinin birliğine zarar vermekle kalmıyor, görebildiğimiz kadarıyla bizzat kendi örgütüne de zarar veriyor. En azından goşist unsurlara gençlik kollarında mevziler yaratarak... 

CHP'li yöneticiler, CHP'li gençler konu üzerinde dikkatle durmalıdırlar. Amacımız uyarıdır, yalnızca uyarı... 
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GÜÇLERİ SOFYA'DA 


TOPLANDI 


Dünya barış hareketleri hergün yeni boyutlara varıyor. Yeni aşamalar kaydediyor .Sosyalist ülkeler tarafından ardıcıl olarak sürdürülen barış politikası ürünlerini Avrupa ve dünyanın her ülkesinde gösteriyor ve insanlık uluslararası ilişkilerde yeni biçimlere tanık oluyor. Politika, eğitim, kültür, bilim alanlarıda karşılıklı yarar ilkesi doğrultusunda geliştirilen işbirliği her geçen gün soğuk savaşın olumsuz yönlerini ortadan kaldırmakta, emperyalist propagandanın kirli içyüzü 


ortaya çıktıkça halklar sosyalist dünyayı daha yakından tanıyor, bu ülkelerin emekçilerinin ve gençlerin kazanımlarını daha açıkça görüyor. 

Emperyalizme karşı olma niteliğinden ötürü barışçı bir öz taşıvan ulusal kurtuluş savaşları ve kapitalist dünya ilerici güçleri bu onurlu savaşta sosyalist dünyanın yanında yer alıyorlar. Bu ger- 


çeği değiştirmeye ne tekelci pro- . 


pagandanın, ne de Pekin yöneticilerinin karalama politikası ye- 


"ter. Barışçı girişimlere ve sosya- 


lizme karşı olmayı diş politikalərinin ana doğrultusu olarak saptayan Pekin yöneticileri, uluslararası planda her geçen gün biraz daha fazla batağa saptanıyor. 

Geçtiğimiz ay içerisinde, Moskova'da gerçekleştirilen Dünya Barışçı Güçler Forumu, yeryüzünde, barış güçlerinin eriştiği muazzam boyutu gözler önüne ser- 


di. İçinde gençlik örgütlerinin de bulunduğu, değişik politik eğilimleri temsil eden örgütlerin katılımıyla yapılan toplantıda halkların barış istekleri dile gelirken, barışın sağlamlaştırılması yolunda düşünce enini sürüyordu. 

Geçtiğimiz günlerde, 9-14 Şubat arası ise bu kez o sosyalist Bulgaristan'ın başkenti Sofya, uluslararası barışı pekiştirmek için yapılan üç önemli toplantıya tanık oldu. Değişik ülkelerden siyasi, mesleki, gençlik, kadın örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantılarda Helsinki anlaşması sonrası gelişen durum değerlendirildi. 

İlk toplantı olan Avrupa Barış Hareketleri Temsilcileri toplantısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Toplantısı'nın sonuçlarını ir. 
deleyen «Dünya Kamuoyu ve Helsinki Sonuç Belgesi» adlı bir belge sunuldu ve tartışılarak Dünya Barış Konseyi'ne verildi. Yeni 


Stocholm Barış Kampanyasının da değerlendirildiği bu ilk toplantıda ayrica ulusal barış hareketlerinin güçlendirilmesi hakkında raporlar da tartışıldı ve bu konuda, ne gibi önlemler alınma- sı gerektiği üzerinde duruldu. 
Bu toplantıyı, Dünya Barış Konseyi Başkanlığı'nın toplantısı izledi. İlk toplantıda benimsenen, Helsinki Ve Dünya Kamuoyu adlı belge başkanlığın Onayına sunuldu. DBK Genel Sekreteri Romesh Chandra, yaptığı konuş- 


mada günümüzde en etkili gücün .kamuoyu olduğunu açıklayarak tüm barışcı güçlerin eylemleriyle bu gücü harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla, DBK Bürosu şu görüşü benimsemiştir. «Sonuç Belgesi imzalandığından bu yana olan değişmeleri gözden geçirmek üzere gelecek Haziran Belgrad'da imzacı devletlerin bakanları düzeyinde yapılacak toplantı dikkate alınarak, DBK'nin, Helsinki ilke ve ka rarlarının uygulanması ve daha da geliştirilmesi ve Helsinki ruhunun yaygınlaştırılması için kamuoyunun bugüne dek oynadığı ve gelecekte de oynayabileceği rolün ayrıntılarıyla (incelenmesi çok önemlidir.» 


Son toplantı yeryüzünde yapılacak olan en büyük barış toplantısı için, Dünya Barış Kurucuları Varşova Toplantısı için hazırlık amacındaydı. Tüm kitalardan, iki milyara yakın insan adına 1500-2000 delegenin katılacağı, Mayıs”ta gerçekleşecek toplantı için ulusal hazırlıklar gözden geçirildi. Politik partilerden en geniş yığın örgütlerine, dini kuruluşlara dek yoğun bir hazırlık sürdürüldüğü gözlendi. Dünya barışı için çok önemli dönüm noktalarından biri olacak «Dünya Barış Kurucuları Toplantısı» ile 


ilgili ayrıntılı duyuruları ve gelişmeleri daha sonraki sayılarımızda incelemeye çalışacağız. 


KISA DÜNYA HABERLERİ 


69 Ülkemizde egemen sınıflar, emperyalistlerle iç içe geçmiş tekeller, uluslararası silah şirketlerinin temsilcileri geçtiğimiz hafta içinde bir günü coşkuyla kutladılar: Türkiye'nin NA-TO üyeliğinin 25. yıldönümü., Halkımızın arzusu dışında bu saldırgan pakta giren, ülkemizi bir silah deposu, komşularımıza karşı bir üs haline getirenler, efendilerine bağlılıklarını gazetelerde, televizyonda, radyoda dile getirdiler. Aslında dile getirdikleri daha fazla silah, daha fazla sömürme isteğiydi. 

İlerici Türkiye gençliği, başta emekçi sınıflar olmak üzere yurt- 


“severler tarafından yıllardır sürdürülen bağımsızlık savaşının , 


içindedir. Bölge ve dünya barışıni tehdit eden saldırgan NATO” dan çıkılması, ikili anlaşmaların yırtılması, komşu ülkelerle dostluk anlaşmalarının yapılması belgilerini, bağımsızlık savaşı sürdüren ilerici - yurtsever gençlik elinden bırakmamak zorundadır. 


© Her dört yılda bir, yüksek okul ve üniversite öğrencilerinin katılmasıyla yapılan «Üniversiade» spor oyunları bu'yıl ikinci kez Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin başkenti Sofya'da yapılacaktır. Gençler arasında yakınlaşmayı arttırıcı, barışı pekiştirici nitelikte olan bu uluslararası oyunlara çeşitli ülkelerden binlerce öğrenci katılmaktadır. 

Yüzlerce çözüm bekleyen sorunun yanında, yetersiz spor koşullarının da içinde olan Türkiyeli öğrencilerin oyunlara uzak- tan bakarken, sosyalist ülkeler her dalda katılmaktadırlar. Ülkelerin gençlerine verdikleri önemi tüm dünya önündə bir kez daha somut olarak belgeleyecek olan «Üniversiad» oyunlarının sosyalist ülkelerin başarılarıyla biteceği kuşkusuzdur. / 

& Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı büyük bir zafer kazanan Mozambik halkı, başarılarını toplumsal alanda da sürdürüyor. Halkın öncüsü, Mozambik Kurtuluş Hareketi, FRELİMO” 


nun 3 - 7 Şubat günleri arasında 3. Kongresi toplandı. Oybirliği ile onaylanan FRELİMO programında örgüt şöyle tanımlanıyor: «FRELİMO, işçi ve köylü bağdaşıklığın öncü partisidir. İnsanin insan tarafından sömürülmesine karşı savaşta halkın çıkarlarının utKusu için, işçileri, köylüleri, askerleri, devrimci aydınları ve tüm emekçi halk tabakalarını, savaşçı ve gönüllü bir birlik içinde bağrında birleştiren FRELİMO bilimsel sosyalizmi, 


işçi sınıfının öncülüğünü temel 


alan bir partidir.» 

© iki haftadan daha uzun bir süredir öğrencilerin işgalinde bulunan Roma Üniversitesi, öğrencilerle çıkan bir çatışmadan sonra polis tarafından işgal edilmiştir. 
Olaylara Komünist gençlerin üniversitelerdeki etkinliğini kırmak için kendilerine «bağımsız» adır.ı veren goşist grupçuklar neden olmuştur. Bunun yanında Hristiyan Demokratlar da goşist grupçukların bu eylemlerini Komünistleri yıpratmak için kullanmıştir, 


İNSAN 
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SOĞUK SAVAŞA 
GEÇİT YOK 


Son günlerde emperyalizm eski bir dönemi yeniden. hor: latma çabalarına girişti. Çekilen sıkıntıların hâlâ büyüklerim. 
zin belleklerinden çıkmadığı «soğuk savaşı için açılan si vaşın kurmaylığını yeni seçilen ABD Başkanı Carter üstleni-” yor. Ülkesindeki milyonlara varan işsizi, ırk ayrımını, kapitalizm tarafından çürümeye terkedilen gençliği unutan Carter sosyalist ülkelerdeki insan haklarıyla yakından ilgilenir oldu. 
Emperyalistlerin, silah tekellerinin güdümündeki basın ve onların çeşitli ülkelerdeki işbirikçileri demokrasi düşmanı «anti - komünizm» ve «Sovyet tehlikesi» yalanlarına sarıldılar. 

Emperyalist propaganda Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Romanya gibi sosyalist ülkeleri Helsinki Andlaşmasına uymamakla suçluyorlar. O Helsinki andlaşması ki, en ince ayrıntılarından Sonuç Belgesi'nin imzalanmasına dek sosyalist ülkelerin, dünya barışçı kamuoyunun yıllardır süren özverili çalışmaları sonucu gerçekleşti. Katılan devletlerin, imza atarak kendi halklarına duyurmayı taahhüt ettikleri Sonuç Belgesi” ni yaymak, duyurmak için emperyalistler ve işbirlikçisi güçler hiç "bir girişimde bulunmamışlardır. Ülkemiz adına anlaşmayı imza eden MC, attıkları imza daha kurumadan Ege'de savaş kışkırtıcılığına başladı. Sonuç Belgesi'ni elinden geldiğince halkımızdan saklamaya çalıştı. Şimdiyse MC sözcüleri kalkmış, sosyalist ülkeleri anlaşmaya uymamakla suçluyor ve ABD tekelleri taratından açılan iftira korosunda yerini alıyor. Sadece Sovyetler Birliğinde, Sonuç Belgesi'nin tüm sovyet dillerinde milyonlarca basılıp dağıtıldığını söylemek bile iddialarının samimiyetsizliğini kanıtlar. Şili ve İspanya'da faşistleri ve gericileri destekleyen, Portekiz'de devrimin kazanımlarını baltalamaya çalışan, Orta - Doğu halklarının toprakları için verdikleri savaşımı kan ve ateşle boğmaya uğraşan, Güney Amerik'daki faşist diktatörlükleri destekleyen, ırkçı Güney - Afrika ve 'Rodezya rejimlerinin baş savunucusu, dünyanın birçok yerini nükleer silahla donatan ABD, Helsinki anlaşmasını hangi yüzle savunuyor. Sosyalist ülkelerde halk ve sosyalizm düşmanı oldukları açıklanan kişileri, milyon tirajlı dergiler- de, gazetelerde kapak yapıyorlar. Onlar ki rahatça başkan Carter'a mektup yazabiliyor, rahatça basın toplantısı düzenliyebiliyor. Sakharov'un Vietnam'dan çekildiler diye Amerikalıları kınadığını, Pinochet'e övgüler düzdüğünü, dotanta, barış 


içinde yanyana yaşamaya iftiralar yağdırdığını söylemek bi- - 


le göklere çıkartılan bu özgürlük (1) savaşçılarının içyüzlerini açıklar. 

Bunları kapak yapan emperyalist dergiler, gazeteler birazcık olsun içtenseler şu sorumuzu yanıtlarlar : MC hükümetinin kurulduğundan b uyana, 150'den fazla genç - ilerici öldürül- dü. İşkence, terör sürüyor. Türkiye'de insanın en temel hakkı «yaşamak hakkı» ayaklar altına alınmış. Değil kapak yapmak, kaç satır yazdınız bu insanlık dışı terörden söz eden? 

Koparılan bir diğer yaygara da «Sovyet tehlikesi». Her geçen gün yeni yeni yalanlar uyduruluyor. Kişileri, gençleri koşullandırıcı programlar gösteriliyor televizyonda. Sürdürülen bu savaş kışkırtıcılığının tek bir amacı var: Soğuk savaşı canlandırmak. Bu nedenle sosyalist ülkelerin barışçı < çabalarını çarpıtıyorlar. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nin savunma büt- 


“ çesini sistemli bir şekilde indirdiğini gizliyorlar. Bu nedenle 


sosyalist ülkeler tarafından yapılan silahsızlanma çağrılarını duymamazlıktan geliyorlar. ı 

Pekin yöneticilerinin, bu anti - sosyalist propagandaya katılmamaları beklenemezdi. En kısa zamanda korodaki yerlerini aldılar. Gerici Pekin yöneticileri ve onların değişik ülkelerdeki çömezleri emperyalistlerin hizmetindeki basınlarıyla, karalama edebiyatlarıyla savaş çığlıkları atıvorlar. 

Tüm bu sosyalizm ve ilerleme düşmanlarının bilmedikleri bir şey var: Dünya barışcı kamuoyu eskişinden, ikinci dünya savaşı sonrasından çok daha güçlü. Çeşitli kesimlerde barış temsilcileri uluslararası toplantılarda ,imza kampanyalarında bu gerçeği haykırıyorlar. Barışçı güçler yeryüzünde bir kez daha «Soğuk Savaş» dönemi yaşatmayacak denli güçlü. Ve bu güç Soğuk Savaşa geçit vermeyecektir. : 
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